
Jebron Liturgie 
Viering van 18 januari 2026 
 
EEN KLEIN VERHAAL DAT VERDER IS GEGAAN DAN WE OOIT DACHTEN. 
 

Welkom (Erik Van Assche) 

     Beste vrienden, 
 Het is een vreemd en tegelijk speciaal gevoel om hier te staan en te beseffen dat ik, wij, zelf 
deel uitmaken van de geschiedenis van deze vereniging die we vandaag vieren. Mensen van 
de eerste uren en van later; mensen die kwamen, gingen of bleven. Samen hebben we 
Jebron gedragen en uitgewerkt — stap voor stap, jaar na jaar, al 50 jaar lang. 
Vijftig jaar Jebron betekent niet dat we hier een volledig historisch overzicht zullen geven 
van elke gebeurtenis. We willen wél onze diepe waardering uiten voor wat we hier samen 
tot stand brachten.  
We vertrokken vanuit drie eenvoudige maar krachtige aandachtspunten: ontmoeting, 
vorming en liturgie. Die drie pijlers hebben we de voorbije vijf decennia telkens opnieuw 
ingevuld. Klemtonen, vormen en inhoud veranderden mee met de tijd, maar de grondtoon 
bleef: een maatschappijkritische ingesteldheid geworteld in evangelie en bijbel. 
Het was de dekenij die ons de ruimte bood zowel fysisch (Begijnhof 1 - het Jebron huis - 
volledig gerenoveerd), als een werkterrein, alsook een priester die zich volledig kon 
toeleggen op het uitwerken van dit initiatief. Een jeugdpastorale dienst die in het verlengde 
van het 2e Vaticaans concilie deze opdracht kreeg. Deze ruimte heeft ons veel 
mogelijkheden geboden, dit midden in een periode waarin geloofsbeleving voor iedereen in 
beweging was. Een welgemeende dank hiervoor. 
 Heel veel mensen passeerden hier, voor korte of langere tijd. Velen brachten ideeën, 
energie en inzet; anderen namen van hieruit kracht mee om zich gedragen te weten in het 
dagelijkse leven en in hun maatschappelijke engagementen — denk aan initiatieven zoals 
Broederlijk Delen 11.11.11 en tal van Aalsterse organisaties die werken aan een betere 
wereld voor iedereen. Dat wederzijds geven en nemen is de ziel van Jebron. 
Jebron draaide dankzij mensen: onze jeugdpastor Guido gevolgd door toegewijde 
coördinatoren (die we als vereniging zelf tewerkstelden), trekkers en talloze vrijwilligers. 
Samen organiseerden we tal van activiteiten rond onze drie pijlers: 

o Vorming: verdiepingsdagen, bijbels leerhuis, sprekers, boekenbeurzen en een 

documentatiecentrum met een ruime bibliotheek; we verwerkten en ontsloten 

tijdschriften zodat mensen gericht informatie konden gebruiken. De samenwerking 

met het catechesehuis vormde een fundamentele verbinding en bouwsteen voor de 

beleving van een christelijk geloof in deze tijd. 

o Ontmoeting: leefweekends, wandelingen en momenten waarop mensen elkaar echt 

ontmoetten en hun verhalen deelden. 

o Liturgie: vieringen en reflecties die vanuit evangelie en bijbel naar onze maatschappij 

en ons eigen handelen kijken. Een werking met liturgiegroepen die ons 2-wekelijks 

zorgen voor viering. 

Noemen we ook nog Info Jebron: niet alleen een rijk geheel aan artikels, maar tevens een 
gemeenschap van redacteurs, auteurs en lezers verspreid over Vlaanderen die dit project 



levend hielden. We herdoopten het naar Jebron-Info waarin we in een aantal nummers per 
jaar artikels selecteren die aansluiten bij onze inspiratie. 
 Vandaag vieren we niet alleen wat geweest is, maar ook wat is en liefst nog wat blijft: een 
plek waar kritisch denken, zorg voor de zwaksten en voor elkaar en geloofsbeleving 
samenkomen. Mijn oproep is eenvoudig: laten we die grondtoon blijven bewaken en tegelijk 
openstaan voor nieuwe vormen, inspiratie en nieuwe mensen. Zodat Jebron ook de 
komende jaren een thuis blijft voor ontmoeting, verdieping en liturgie. 
Nogmaals dank aan iedereen die hieraan heeft bijgedragen — zichtbaar en onzichtbaar, 
groot en klein. Ook zij die er niet meer zijn. Jullie inzet maakte en maakt dit mogelijk. 
Ik wens ons allen een inspirerende viering. 
 

Lied: Gegroet jij die hier komt om licht (Liedboek p.50) 

 

Gebed: GOD? (Luk Vankrunkelsven: Het bidt in mij, p. 12)  
Een gebed waarin voor een groot stuk de maatschappij betrokken spirit wordt verwoord. 

ENE is jouw Naam 

ENE, stilte waarin de stappen klinken  

van tirannen die vertrekken.  

ENE: 
een gat in muurvaste situaties, 
een gat in de markt van de sterksten. 
 
Jij,  
Jij wil niet- met luid gedruis- 
over wapens gesprenkeld worden, 
op munten geslagen, op markten verhandeld.  
'Gott-mit-uns' is niet Jouw Naam. 
 
Jij, 

Jij wil niet- met vroom gepraat –  

in oorlogen dienen, 

geen 'vrije' en andere markten zegenen. 

'In God we trust' is Jou een gruwel. 

Jij ENE, geladen Stilte, 

Jij openbaart je in mensen en groepen  

die muren in beweging brengen.  

 Jij-zal-er-zijn 
waar slaven zichzelf bevrijden, 
waar slaven hun onderdrukkers verlossen  
van hun goden-met-hen. 

ENE, 
tedere Stilte is Jouw Naam. 
 

 



Schriftlezing: Matteüs 5,13-16  
Gíj zijt het zout der aarde; 
maar als het zout flauw wordt, 
waarmee moet het worden gezouten?- 
voor niets heeft het nog sterkte, 
alleen om buiten neergeworpen te worden 
en vertreden te worden door de mensen; 
Gíj zijt het licht der wereld; 
een stad die bovenop een berg ligt 
is niet bij machte verborgen te blijven; 
ook steken ze geen lamp aan 
en zetten die onder de korenmaat; 
nee, op de lampvoet, 
en dan straalt hij voor allen in het huis. 
Zo moet uw licht stralen voor de mensen, 
opdat zij uw goede werken zien 
en uw Vader verheerlijken die in de hemelen is! 
 

Lied: Uit vuur en ijzer (Liedboek p. 44) 
 

Duiding en actualisering van de Schriftlezing (Paul De Witte) 

Matteüs schrijft in de Bergrede bijna onmiddellijk na de Zaligsprekingen dat de messiaanse of 
christelijke gemeenschap geroepen wordt om “zout van de aarde” te zijn of te worden. Vanuit 
deze woorden is er geen reden om hoog van de toren te blazen. Deze woorden zijn in de eerste 
plaats bedoeld als opdracht, als weg om te gaan. Als we zout leren zien als een metafoor, dan 
zien we dat zout zowel een bewaarmiddel als een smaakmaker is. Zout functioneert dus pas 
wanneer het opgenomen wordt in het voedsel en niet op zichzelf blijft, want dan versteent het 
zout en is het enkel nog goed om weggeworpen en vertrapt te worden. We hoeven als 
volgelingen van Jezus geen grote en machtige instituties op te richten. Laten we gewoon de 
bescheiden weg van het dienstbare zout gaan. 
Want dat is de opdracht voor christelijke gemeenschappen: te midden van de mensen wegen  
gaan als smaakmakers en als behoeders van het goede leven voor allen.  
Om de betekenis van het zout te illustreren noem ik hier de naam van de jezuïet en priester 
arbeider Egied Va Broeckhoven die tijdens zijn werk in een Brussels metaalbedrijf verongelukte. 
Toen de baas van het bedrijf vernam dat hij een priester was, zei deze dat hij hem een minder 
gevaarlijk werk zou gegeven hebben mocht hij dat geweten hebben. Maar zijn collega’s priester 
arbeiders antwoordden dat het juist de bedoeling was om solidair arbeider met de arbeiders te 
zijn zonder privilegies. 
 
Deze grondhouding klinkt ook door in de woorden van het gedicht, die wij als gemeenschap 
mogen richten tot de medemensen van onze tijd. Het zijn woorden die klinken als een belofte:   
Indien wij jullie mee mogen dragen over de soms diepe grachten 
van gesukkel, angsten en onrecht heen, 
dan droegen we jullie uren en dagen lang. 
Indien wij woorden konden vinden 
om antwoorden te geven op de duizend vragen over het leven,  
over deze samenleving, 



over solidariteit en samen wegen vinden naar geluk en vrede  
dan willen we samen met jullie in alle bescheidenheid op zoek gaan. 
 
Indien wij wat meer vrede konden vinden 
door niet alleen te strijden, maar ook geduldig te wachten en te hopen  
tot het zaad van vrede in deze wereld en in jullie en onze harten openbrak, 
dan strijden,wachten en hopen we samen met jullie  
uren en dagen en misschien nog jaren lang. 
 
Maar wij zijn als kleine Jebrongemeenschap  
niet groter, niet sterker, niet beter dan de mensen om ons heen 
en wij weten ook niet alles en wij kunnen niet zoveel,  
wij willen alleen maar als bondgenoten 
mee op weg gaan voor uren en voor dagen lang. 
(naar een tekst van Marcel Weemaes) 
 

Misschien vinden wij flarden van de wegen van het zout ook terug in de geschiedenis van 
Jebron. Hoe wij in het begin van ons bestaan een ruimte in ons Begijnhofhuis gedurende een 
half jaar gratis ter beschikking hebben gesteld van de pas opgerichte gastarbeiderswerking. 
Dat heel wat mensen in Jebron hun inspiratie, ja hun zout, vonden om zich in te zetten in 
andere bevrijdende Aalsterse verenigingen zoals de wereldwinkel, Amnesty International, 
11.11.11, de Groene beweging die later is uitgemond in Agalev.  
Hoe Jebron gedurende jaren de thuis is geweest van het Netwerk van kritische christenen en 
basisgroepen. 
Daarom geven we nu het woord aan enkele mensen die bereid zijn gevonden om iets te 
vertellen over wat Jebron voor hen in het verleden heeft betekend of ook vandaag nog steeds  
betekent. 
 

 Getuigenissen 
Na elk getuigenis zingen we de acclamatie: En waar zij komen ademt het 
(Liedboek p. 44) 
(Oproep om te doen wat we zingen. Het moge zo zijn) 

 
Getuigenis van Monique Batavia 
50 jaar JEBRON en korte getuigenis. 
 
Wij zijn in maart 2004 in Aalst komen wonen vanuit Brussel waar we bij Christenen voor het 
Socialisme waren, bij een basisgroep, maandelijks een viering en politieke avonden, 
nationaal werkgroep Noord-Zuid, werkgroep feminisme en Algemene vergadering.  
De vraag was: ‘en wat vinden we in Aalst?’ 
Gelukkig kenden we Paul vanuit de bijbelweek en waren wij ook aanwezig geweest toen hier 
in de Pontstraat de laatste bijeenkomst plaats vond van alle basisgroepen van Vlaanderen, 
waar Jebron zijn beste engagement toonde. 
Zo zijn we vrij vlug naar de vieringen geweest in de Begijnhofkerk en leerden we langs Jebron 
ook Rik Van Woensel kennen en meteen ook CDM en Raad Internationale samenwerking en 
we waren gelanceerd in Aalst en konden Brussel afbouwen.  



Enkele hoogte punten die vlug opkomen: nog in de Begijnhofkerk in 2006 werd er het 30- 
jarig bestaan gevierd met een optreden van Capilla Flamenca met Lieven Termont, de kerk 
verlicht met tientallen kleine kaarsjes en een optreden van Capella Flamenca eindigend op 
het Hooglied: prachtig. In samenwerking met dagelijks bestuur maakte ik de uitnodiging en 
de brochure, dus we waren wel degelijk ingeburgerd.  
Andere samenwerking was met 11.11.11. de jaarlijkse soepverkoop maar vooral ook de 
activiteit op de grote markt “LICHT VOOR LEVEN” er werden 250 grote kaarsen aangestoken 
omdat er dagelijks wereldwijd 250.000 kinderen stierven van armoede. 
Vlug werden wij als groep “SOLIDAIR MET GUATEMALA” geintegreerd en ik herinner me de 
viering rond de Maya cultuur en de infoavonden rond mensenrechten in de living  
Begijnhof 1. 

Eén moeilijkvmoment: het leegmaken van het huis. Ik was in het kleine kamertje op 
1ste verdiep bezig om veel materiaal te verzamelen: cassetten, CD’S, folders, brochures van 
Broederlijk delen, van Welzijnszorg, van Jebron zelf passeerden mijn handen: ofwel in 
container ofwel naar KADOC: Leuvens documentatie centrum.  
 
Ik zag onze eigen geschiedenis passeren en we werden “ARCHIEF” .  
Maar we leven nog! 
 
In onze gezamenlijke geschiedenis zagen we vanaf 1980 in stijgende lijn verbeteringen met 
bevrijdingsteologie, contextuele bijbelavonden, dictators die weggestemd werden en nu: 
met een grove hamer probeert één dictator het huis van hoop kapot maken.  
MAAR WAAR HIJ NIET KAN AAN RAKEN IS DE VRIENDSCHAP DIE WE SAMEN OPBOUWDEN 
EN ONZE KEUZE VOOR DE MEEST KWETSBAREN TIJDENS ELKE BIJEENKOMST. 
Dankjewel Jebron. 
 

Getuigenis van Bernard Lenaerts  

De band tussen Catechesehuis en Jebron gaat al decennia mee  
en is op verschillende niveaus gegroeid. Terugkijkend op die periode wil ik graag drie 
aspecten benadrukken die voor ons en voor mij van blijvende betekenis zijn. 

Vooreerst is er de heel concrete en tastbare samenwerking die ons al meer dan 40 jaar 
verbindt. Dankzij Jebron heeft Catechesehuis vanaf 1 januari 1984 tot op vandaag kunnen 
rekenen op Monika, die toen als BTK-er is gestart voor de uitbouw van een 
documentatiecentrum. Het was precies hetzelfde project dat al enkele jaren bij Jebron 
bestond. Dat wij dit project hebben kunnen indienen en realiseren, hebben we te danken 
aan Jebron en in het bijzonder aan Guido De Bree, die ons hierin heeft aangemoedigd en 
gesteund. En zo geschiedde.  
Wat klein begon groeide uit tot een jarenlange en duurzame samenwerking. Samen met 
Vera en Ann werd al die jaren de tijdschriftenbibliotheek levendig en up-to-date gehouden. 
Ook onze ICT-man Marc leverde hierin een onmisbare bijdrage door de database te 
ontwikkelen en bij te houden. De samenwerking tussen Jebron en Catechesehuis was 
praktisch én gebaseerd op een gedeelde visie op kennis en verdieping. 

Ten tweede, een ander aspect van onze band met Jebron is de inhoudelijke verwantschap. Al 
die jaren hebben we in Jebron een vennoot gevonden om te blijven zoeken naar wat geloof 
vandaag, in onze huidige tijd en omstandigheden, nog kan betekenen. Wij zijn 



zielsverwanten en bondgenoten in dat zoeken, in dat niet tevreden zijn met gemakkelijke 
antwoorden. Jebron heeft ons steeds geholpen om scherp te blijven denken, om vragen niet 
uit de weg te gaan en om geloof te benaderen als een levende, soms weerbarstige 
werkelijkheid. Soms moeten we voor de meest kritische en confronterende vragen bij Jebron 
zijn. Net dat maakt de samenwerking zo waardevol: het wederzijds vertrouwen om elkaar uit 
te dagen en te inspireren. 

Ten derde, en hiermee rond ik af: voor mij persoonlijk was en is de band met Guido De Bree 
van grote betekenis. Hij was – en is voor mij nog altijd – een echte spitsbroeder. Niet alleen 
iemand met wie ik kon samenwerken, maar iemand met wie ik een geestelijke verwantschap 
deel: in engagement, in kritisch denken en in het trouw blijven aan wat wezenlijk is. 

Daarom neemt Catechesehuis met dankbaarheid deel aan de viering van 50 jaar Jebron: 
voor wat geweest is, voor wat gegroeid is, en voor wat nog mag komen. 

 
 

Getuigenis van Bart Coppens  
Ooit is er… in dit lange leven van Jebron 
een moment van naamsverandering geweest, of toch een oppering 
Eén van de kandidaten luidde ‘ HET ANKER’.  
In 1987, onze blijde intrede in Aalst, zijn wij, Bart en Marieke hier GE-ANKERD. 
Fysiek in een huurhuis. Niet-fysiek op zoek en uitkijkend naar bredere fundamenten: 
religieus, spiritueel, filosofisch, ecologisch, nieuwe verbindingen, noem maar op.. 
En zie: wij wierpen ons ANKER uit over deze vrijplaats Jebron, bij bondgenoten, 
geestesgenoten, zoekgenoten,… en wij bleven hier lang PLAKKEN.  
Mijn excuus, ik moest het bondig houden… 
Bedankt ieder in Jebron of ieder die hier passeerde. Niet in het minst voor alle ontmoetingen 
, nu nog, altijd en ergens. Niet in het minst voor alle netwerken, nog altijd! 
Graaaalek bedankt!! 
 
Getuigenis van Paul Yperman en Christine Slagmulder  
Met het risico dat hier wat herhaling te horen zal zijn: een poging tot formuleren van een 
antwoord op de vraag: ‘wat heeft Jebron voor ons betekend?’ 
Onze vogelvlucht over 50 jaar Jebron in 2 minuutjes. 
Op 18 januari 1976 werd Jebron als idee geboren, een initiatief van deken De Vos samen met 
Guido Debree. Onder zijn impuls van deken De Vos was er in Aalst een  dekanaal concilie 
georganiseerd dat, in navolging van het Vaticaans concilie, het geloof dichter bij de mensen 
moest brengen. 1 van de speerpunten die eruit voortvloeide was een werking voor de jeugd 
op te starten: en zie daar de geboorte van Jebron. 
Een werking  heeft een dak boven haar hoofd nodig. Samen met een groep enthousiaste 
vrijwilligers, begon Christine , met de stoommachine en afsteker in de aanslag,  oud behang 
af te steken. Muren slopen liet ze aan anderen over… Ook in de materiële voorbereidingen 
kroop veel werk… 
Belangrijker is natuurlijk de werking, met veel gedrevenheid van veel Jebronners in 
allerhande werkgroepen. Voor Christine was dat de werkgroep vorming, en later een aantal 



jaren de raad van bestuur. Ik leidde 10 jaar de redactie van info-Jebron, en circuleerde mee 
in de werkgroepen liturgie met een maandelijkse voorbereiding. 
Nog belangrijker is de vraag waarom een mens dat allemaal doet? En dan komen de 
waarden 
‘Verbondenheid, vriendschap, verdieping’ naar boven. 
Voor ons gezin kregen die ‘Verbondenheid, vriendschap, verdieping’  concreet vorm in bv.  

- het doopsel van onze kinderen in Jebron,  

- het deelnemen aan de vieringen (mét de legendarische recepties bv. van Kerstmis of 

Pasen),  

- het deelnemen aan de vorming, (met bv. een cyclus lezingen rond de sacramenten, 

rond esoterie, …)  

- het samen met vakantie gaan met gelijkgezinden (alle generaties) 

Er zijn vriendschappen gegroeid die de decennia getrotseerd hebben (dat kan je zien aan die 
grijze, wijze hoofden hier aanwezig.) 
De gelovige opvoeding die we onze kinderen wilden geven steunde   

- op de samenhorigheid die we in Jebron konden ervaren;  

- op het zoeken naar spirituele diepgang die in Jebron op geheel eigen wijze gestalte 

kreeg; 

- op de weg die gezocht werd om het geloof, het Woord vorm te laten krijgen in 

concrete handelingen, concrete acties. 

Deel uitmaken van de Jebronfamilie steunde ons om ook erbuiten in onze job, in relaties en 
ontmoetingen, in andere engagementen, zo zinvol en zo authentiek mogelijk te werken, te 
groeien, te leven. 
Daar zijn we Jebron, en iedereen die Jebron mee gestalte gaf/ en geeft dankbaar voor 
 
Getuigenis van Renilde Bracke  
Van de start waren wij snel op de hoogte: Erik onze oudste was 15 jaar en in de klas bij Mark 
Van Den Berghe werd er gesproken van een nieuw idee vanuit de dekenij. Zeker de jeugd 
werd gevraagd om mee te doen. Er groeide iets buiten de parochies. In die tijd wilde dat nog 
al wat zeggen als de zoon spreekt van iets “nieuw”, maar wij lieten het gebeuren. Ik wist al 
vlug dat het meer om de bijbel te doen was. Ik was toen lector op onze St.Jan parochie, maar 
begreep niet wat ik daar voorlas en in een duiding werd het niet uitgelegd. Mijn beurtrol 
zegde ik op, wat niet in goede aarde viel, want “Wat was er daar op het Begijnhof gaande”. 
Zo begon Jebron voor mij, ik volgde bijbeldagen, bijbelweken en bijbelsleerhuis. ‘t Is te veel 
om hier te vertellen! Dank vooral aan de beginners, echte kenners zoals wat Paul mij 
bijbracht ! 
Dank U wel JEBRON ! 
 
 



Moment van stilte voor de overledenen  
Wij roepen in ons midden de namen op van mensen die in de voorbije 50 jaar met Jebron 
verbonden zijn geweest. We maken het nu stil zodat wij in de stilte van ons hart die namen 
laten opborrelen. 
Na een moment van stilte zingen we het lied:  
GESTORVEN GRAAN WORDT BROOD. (Liedboek p. 8) 

 
Intermezzo: collecte en praktische afspraken 
 
Geloofsbelijdenis (PDW) om samen te bidden 
 
Ik vertrouw op het project van Bevrijding 
dat vele jaren geleden in gang is gezet 
door hier en daar een mens uit het volk Israël:  
Abraham, Mozes, Myriam, Deborah, Ruth en vele anderen. 
Ik vertrouw op die mensen die in het gebeuren van de geschiedenis 
een STEM hebben horen opklinken 
om andere wegen te gaan dan de gangbare  
en om te gaan waar geen wegen gaan 
Aan die STEM hebben zij een NAAM gegeven: 
IK-ZAL-ER-ZIJN als de BEWOGEN NABIJE, altijd en onvoorwaardelijk. 
Die NAAM noemden zij ‘onze God’, die geen god is zoals de andere goden.  
Ik durf vertrouwen dat er steeds mensen – vrouwen en mannen - zullen zijn,  
die oor en stem, handen en voeten zullen geven aan die TEGENSTEM. 
Daarom vertrouw ik op de WEG die JEZUS VAN NAZARETH is gegaan in zijn tijd. 
Hij heeft aan DE NAAM  gestalte gegeven, consequent en onvoorwaardelijk, 
Ook al leidde dat tot zijn executie, de dood aan het kruis. 
Déze Jezus was zozeer met heel zijn wezen in de NAAM geworteld 
dat wij mogen zeggen en belijden 
dat DE NAAM  ook ten volle in Jezus aanwezig was en blijft tot op de huidige dag. 
Daarom hebben zijn volgelingen hem de naam gegeven: 
IMMANUEL, wat betekent “GOD MET ONS”. 
Ik vertrouw dat de bevrijdende GEEST VAN JEZUS  tot op vandaag blijft doorwerken 
in kwetsbare en vaak wankelmoedige mensen en gemeenschappen, 
die met vallen en opstaan in zijn voetsporen willen gaan. 
Daarom wil ik blijven vertrouwen en hopen 
dat de dood-te-midden-van- het leven niet het laatste woord heeft 
in de geschiedenis van mens en aarde. 
Amen. Het moge zo zijn. 
 

Lied: Brood op tafel (Tafelgebeden p. 36) 
 
Delen van Bood en Wijn 
 
Onze Vader die in ’t diepste van uw mensen zijt (Liedboek p. 82 - onderaan) 



 
 Slotgebed: Als wij eens diep geloofden (naar tekst van Marcel Weemaes) (Luc  leest) 
Is dat het leven van een mens? 
Is dat de levensopdracht van een christelijke gemeenschap? 
 
Zichzelf  geen feest bereiden maar intocht zijn voor anderen... 
Zichzelf ontmantelen en beschutting zijn voor wie komen gaat.... 
 
Een wegbereider zijn en als een stip verdwijnen... 
Verdwijnen als een graankorrel die nooit de halm ziet... 
 
Het land beparelen als de dauw die weggaat als de zon opkomt... 
 
Naamloos goede dingen doen, ongezien bij anderen de bloemen wieden 
en niet verdrietig zijn om het bittere kruid in de eigen tuin... 
 
Onvergetelijk worden voor de anderen omdat men zichzelf zo vergeten kon... 
De naam van iedereen onthouden en naamloos,  zwoegend liefde zijn... 
 
Als wij eens diep geloofden, 
eens konden zien met nieuwe ogen 
en leefden met een zuiver hart, 
dan zou alles wat aan ons geschiedt, 
alle liefde aan ons besteed, 
alles wat ons kroont of pijnigt 
onvergetelijk genade zijn 
de mensen en de dingen. 
 

Is dat het leven van een mens? 
Zou dat ook de levensopdracht van een christelijke gemeenschap kunnen zijn, die werk wil 
maken van de weg van het zout? 
 

Slotlied: Wij krijgen weer… (Liedboek p. 9) 

 
Vredeswens en zending (Ignace bereidt voor en nodigt uit tot vredeswens) 
 


