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Welkom

Welkom op deze eerste viering van het nieuwe jaar. Na de feestelijke
gerechten naar aanleiding van Kerstmis en Nieuwjaar zijn we hier samen
rond brood en wijn. Om even stil te staan bij dé wens de wensen: “Een
Zalig Kerstfeest en een Gelukkig Nieuwjaar”. Maar wat verstaat de bijbel
onder ‘zalig en gelukkig’? En wat betekent het voor ons vandaag?

Niet alleen de blijde boodschap van Jezus van Nazareth brengt ons hier
samen, ook de gemeenschap die we hier vormen roept ons bijeen.
"Niemand is hier te veel, niemand is hier te weinig, niemand te groot,
geen een te klein. Jebron is een plek om nu en ooit gezien en aanvaard te
zijn”. Moge het waar worden in de naam van onze Vader/Moeder, Zoon en
Broeder en inspirerende Geest in ons midden (+).

Lied

Zingen we samen ‘Vrede voor jou, hierheen gekomen’. Je vindt het op
pag. 65.

Vrede
Geven wij elkaar een teken van welkom, van blij weerzien, van vrede.
‘Zalig’ in de bijbel

‘Hier zitten wij in de kring’ (1) “om te horen die oude verhalen en liederen
van vreugde en verdriet, van mystiek en verzet, van verwondering en
bewondering, van macht en onmacht, van breken en delen. Maar ook om
te horen die telkens nieuwe levensverhalen van elkaar, warm,
bloedstollend, machteloos, oprecht, zoekend, afwachtend, hulpeloos soms,
delend. Om te horen die oude én die nieuwe verhalen van mensen die
tegen alle afschuwelijke feiten in op zoek waren én op zoek zijn naar hoop
voor een rechtvaardige samenleving, naar nauwe doorgangen voor een
betere toekomst”.

We luisteren nu naar de zaligsprekingen van toen (Mt. 5, 1-12a) en de
vertaling naar nu. Zoals ze werden gebruikt in de dankviering voor het
leven van Marc Van Tente. Na elke zaligspreking zingen we "Groot is de
wereld en lang duurt de tijd, maar klein zijn de voeten die gaan waar geen
wegen gaan overal heen” (pag.85).



Zalig zij die zich ARM weten voor God, voor hen is het hemelse koninkrijk.

Op de GOEDE WEG ben je

als geld en comfort niet de enige zorg zijn,

niet de enige rijkdom van je leven;

als je arm voor God en voor de anderen staat,

als je je niet sterk waant zonder Hem, zonder hen.

Zalig zij die VERDRIET hebben, God zal hen troosten.

Op de GOEDE WEG ben je

als je kan aanvaarden dat de wereld onvolmaakt is;

als je niet neerslachtig wordt bij het zien van zoveel verdriet,
eenzaambheid of ellende;

als je niet bang bent om MEE-TE-LEVEN;

als je geen bitterheid ervaart om menselijke fouten

en je niet in onmacht afsluit.

Zalig de ZACHTMOEDIGEN, zij zullen het land in bezit krijgen.

Op de GOEDE WEG ben je

als je met ZACHTE MOED telkens opnieuw

de kringloop van het kwaad tracht te doorbreken

met mededogen, geduld en liefde;

als je probeert te weerstaan aan de reflex om, wie dan ook,

te veroordelen omwille van zijn of haar zwakheden of misstappen;
als je het kwaad durft te benoemen, te veroordelen

maar de mens respectvol blijft beoordelen.

Zalig zij die HUNKEREN, die HONGEREN en DORSTEN naar gerechtigheid,
God zal hen verzadigen.

Op de GOEDE WEG ben je

als je ‘UITKIJKT' naar meer rechtvaardigheid;

als je OP-STANDIG wordt bij het zien van zoveel ONRECHT;

elke vorm van onrecht aanklaagt;

als het niet-naleven van MENSENRECHTEN je niet onverschillig laat.

Zalig die BARMHARTIG zijn, zij die met anderen MEE-LIJDEN want zij
zullen barmhartigheid ondervinden.



Op de GOEDE WEG ben je

als je oprecht tracht in te treden in de pijn, de angsten en de hoop
van anderen,

als dit je fundamentele LEVENSHOUDING wordt:

“"ERB-ARMEN" als een OM-ARMEN van anderen;

als je beseft dat ook jij aangewezen bent

op de barmhartigheid, het begrip, de vergeving van anderen;

als je steeds opnieuw zoekt om SAMEN nieuwe wegen te gaan.

Zalig die een ZUIVER HART hebben want zij zullen God zien.

Op de GOEDE WEG ben je

als je tracht te leven zonder bedrog, zonder ongerechtigheid;
als je aandacht hebt ook voor het kleinste, het kwetsbaarste
in de mensen, de natuur en de dingen;

als je blijft zoeken hoe ook het geringste, het onzichtbare,

iets kan OPEN-BAREN van het diepste geheim van al wat leeft.

Zalig die zich inzetten voor VREDE want zij zullen kinderen van God
genoemd worden.

Op de GOEDE WEG ben je

als je naar het voorbeeld van Jezus van Nazareth, Franciscus van
Assisi, Mahatma Gandhi, Martin Luther King, Oscar Romero en vele
anderen kiest voor een geweldloze levenshouding;

als je met welwillendheid en met diep respect voor elk leven,

je durft te verzetten tegen elke vorm van ON-RECHT;

als je zelfs je goede naam op het spel durft zetten

en in conflictsituaties durft te bemiddelen om samen te zoeken naar
een duurzame vrede.

Zalig die VERVOLGD worden vanwege de GERECHTIGHEID want hen
behoort het koninkrijk der hemelen.

Op de GOEDE WEG ben je

als je levenswijze tegenwind wekt;

als je de weg van gerechtigheid blijft bewandelen

ook al besef je dat je de afkeer van mensen zal oproepen;

als je aanvaardt dat je naar het voorbeeld van Jezus van Nazareth
door je inzet voor WAARHEID en GERECHTIGHEID

je eigen leven op het spel zet.



‘Gelukkig’ volgens de wetenschap vandaag

Ik ga jullie een vraag stellen. Jullie krijgen 15 seconden om in gedachten
een foto te maken van een geluksmoment in jullie leven. Gewoon iets wat
je zo voor de geest komt. Een moment waarop je je gelukkig voelde. Jullie
krijgen 15 seconden... Klaar? Iedereen heeft een foto? Mooi zo.

Nu geef ik vier kenmerken van een geluksmoment en jij telt hoeveel je
van die vier kenmerken herkent in jouw geluksmoment. Ik vermoed dat
een van de kenmerken is dat het niet veel geld kostte. Het was niet zo
duur. Ten tweede: het was een verrassing. Je had het niet verwacht. Het
was niet doordeweeks. Ten derde: je bent niet alleen op de foto. Er zijn
wellicht andere mensen op de foto; en als je wel alleen bent, ben je
misschien aan iemand anders aan het denken en dat maakt je gelukkig.
En vier: je krijgt een positieve feedback. Iemand zegt dat je goed bent, je
krijgt waardering voor iets, een compliment, een knipoog, een zoen... Tel
hoeveel je van die kenmerken in jouw geluksmoment herkent. Steek je
hand op wanneer je 'r twee of meer hebt.

Wanneer wetenschappers die vraag over de hele wereld stellen, steken op
een publiek van duizend personen 900 van hen hun hand op en zeggen:
“Ik herken die dingen als kenmerken van mijn geluksmoment.” Waarom
doen velen dan vaak het tegenovergestelde als ze weten dat het dit is wat
ons gelukkig maakt? Waarom kopen we dan zoveel kerstcadeaus als we
weten dat je met geld geen geluk koopt? Waarom leiden mensen een
routineus leven als we weten dat verrassingen ons gelukkig maken? En als
je weet dat anderen zo belangrijk zijn, waarom leven we dan in deze
egoistische samenleving en denken sommigen alleen aan henzelf? En als
we weten hoe belangrijk positieve feedback is, waarom hebben
leerkrachten dan altijd hun rode pen in de aanslag in plaats van hun
groene?

Eén van die professoren die geluksonderzoek doen, kan ‘geluk’ met twee
woorden definiéren: “andere mensen”. Het draait dus niet om onszelf,
maar om anderen. En het gaat niet over veel dingen bezitten, maar om
mensen rondom jou te hebben. Niet verwonderlijk, we zeggen ook
“gedeelde vreugde is dubbele vreugde, gedeelde smart is halve smart”. Of
denk aan het prachtig lied van kleinkunstzanger Zjef Van Uytsel (1945-
2015): 'Je kunt niet zonder de anderen’. Ook de bijbelse aansporing
“bemin je naaste zoals jezelf” vermeldt eerst de anderen. Of hoe de
onderzoeksresultaten over geluk de godservaringen van het joodse volk
bevestigen: “Ik zal er zijn voor jou”, je kunt op mij rekenen, ik laat
“andere mensen” niet in de steek. Het moge zo zijn.



Motief v.z.w.

Zoals jullie weten, staan we in ons jubileumjaar stil bij andere
organisaties, groepen en instellingen die net als Jebron aan een meer
rechtvaardige en duurzame samenleving proberen te timmeren, aan “het
rijk der hemelen op aarde”. Vandaag is dat vzw Motief dat via workshops
en publicaties mensen en groepen helpen om beter samen te werken,
elkaars mens- en wereldbeeld te begrijpen, en van elkaar te leren. Zo
bouwen ze aan een inclusieve samenleving waarin iedereen zich thuis
voelt, ongeacht levensbeschouwing, overtuiging of achtergrond. De
leerhuizen die Paul in Aalst en in Mechelen begeleidt, gebeuren onder de
paraplu van Motief.

Daarnet zongen we dat “de voeten die gaan waar geen wegen gaan”, dat
die voeten, onze voeten klein zijn. Nu luisteren we naar een lied met als
titel ‘Geen weg is te lang’ (2). Waarin sprake is over verschillende
manieren waarop mensen hun leven vorm en kleur geven. Wat is jouw
drijfveer, jouw motief, jouw rode draad doorheen je doen en denken? Kris
Gelaude spreekt in het lied bijvoorbeeld over “verbinden, niet breken”,
over "recht doen aan de liefde”, over “"bevrijden en helen”, over “de aarde
genegen zijn”. Na het lied is er ruimte om eventueel jouw levensmotief te
verwoorden. Wat vuurt jou aan bij de keuzes in je doen en laten? Tussen
elke inbreng zingen we "Ga: tot de einden der aarde, tot het uiterste, daar
zal liefde zijn: ga”.(pag. 39)

Lied ‘Geen weg is te lang’ gevolgd door persoonlijke aanvullingen

Geldomhaling, praktische punten, verjaardagen

Wie wil kan straks nr. 197 van het Vredeshuis meenemen
27 december Linda Van Papegem (69), 29 december Joke Spijker
(70) en 2 januari Maaike Van den Abbeele (36)

Tafelgebed pag. 15

Brood en wijn delen

Vrije voorbeden met ‘Waar mensen elkaar dragen’ (pag. 89) als
acclamatie

Onzevader



Bezinning n.a.v. Driekoningen

“Een koning vroeg eens aan een wijze: wat is het licht van de mens?

De wijze antwoordde: de zon, want alleen dankzij de zon krijgt de mens
warmte zodat hij zich kan voortbewegen.

Maar als de zon is ondergegaan, wat is dan het licht van de mens, vroeg
de koning.

Dan is het de maan, antwoordde de wijze, want ook met de maan als gids
kan de mens van de ene naar de andere plaats gaan.

En wat als de maan ook verdwenen is, wat is dan het licht van de mens?
Het vuur is dan zijn licht, antwoordde de wijze,

want daardoor krijgt hij ook warmte.

Maar als het vuur is gedoofd, wat is dan het licht van de mens?

Nu antwoordde de wijze: het licht van de mens is het innerlijke vuur,
het geloof, de liefde én de hoop die in hem leven.

Dat vuur is onblusbaar want het is in ons door de Schepper opgewekt.”

Zending

Moge alle dagen in dit nieuwe jaar dat heilige vuur in ons branden,
dat tedere licht in ons schijnen, die stille stem in ons spreken, die
gevoelige snaar trillen.

Mogen we hier de tijd en de ruimte vinden om samen een Messiaanse
gemeenschap te vormen in de naam van die onnoembare god die we
aanspreken met onze Vader/Moeder, Zoon en Broeder en inspirerende
Geest in ons midden (+).

Lied ‘Krijgen’ pag. 9

In de veronderstelling dat we hier woord, vuur, moed en kracht hebben
ontvangen, stel ik voor dat we ‘krijgen’ telkens vervangen door ‘kregen’.

Voetnoten
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