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KERSTVIERING 24 december 2025 

“OP DE SPOORBAAN NAAR DE MESSIAANSE TIJD  ZIJN VROUWEN DE 

WISSELWACHTERS” 
(Emmanuel Levinas) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Woord van Welkom en inleiding  

 Jullie zijn allen van harte welkom in onze Kerstviering. Ononderbroken zijn wij jaar na jaar op de 

vooravond van Kerstmis samengekomen met de Jebron gemeenschap: de 1ste keer op 24 december 

1976. Vandaag op 24 december 2025 voor de 50ste keer 

Op Kerstmis vieren we de geboorte van een kind, een jongen, genoemd Jezus van Nazareth. 

Maar misschien zouden we het ook anders kunnen benoemen. 

Is het niet eerder zo: dat we elk jaar opnieuw gedenken de geboorte van een verhaal, “want een 

verhaal is een manier van blijven”. In dit verhaal wordt iemand opgevoerd als hoofdpersonage van 

dat verhaal. In die woorden worden in vele vormen, beelden en toonaarden de gestalte opgeroepen 

en uitgebeeld van deze zoon van mensen:  

vertellingen zoals de evangeliën,  

brieven zoals die van een zekere Paulus,  

aanmoedigingen tot standhouden en trouw aan bepaalde keuzes zoals in de Openbaring van 

Johannes, enzovoort.  

Maar waar komt de mens vandaan? Hoe is zijn gestalte uitgegroeid tot degene die wij vandaag na 

2000 jaar nog steeds bij name noemen als Immanuel of GOD-MET-ONS en als Jehoshua of de ENE, 

die BEWOGEN NABIJ redt en bevrijdt. 

En wij stellen dan de terechte vraag; waar en bij wie heeft hij zijn inspiratie gevonden? 

We bevroeden dat wij op die vraag het antwoord kennen: IN DE ENE, DIE WIJ AANSPREKEN MET DE 

LIEFSTE MENSENWOORDEN: Moeder en Vader, Zoon en Broeder en Zusterlijke Geest van leven en 

toekomst in ons midden. 

 

Lied: Adventslied (Liedboek p.1) 

 

We steken bij het begin van deze viering de vier kaarsen van de adventskrans aan. 

Ondertussen bidden we samen met de woorden va Luk Vankrunkelsvan, die ons herinneren aan de 

voorbije ADVENT en WELZIJNSZORG: 

 

Bidden is mij niet gegeven, als ik volkeren zie vertrapt. 

Het vloekt in mij. Laat dan maar mijn vloeken bidden zijn. 

Bidden is mij niet gegeven, als ik kinderen zie verkracht. 

Het huilt in mij. Laat dan maar mijn huilen bidden zijn. 

Bidden is mij niet gegeven, als ik vluchtelingen zie verjaagd. 

Het stormt in mij. Laat dan maar mijn stormen bidden zijn. 
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Bidden is mij niet gegeven, als ik kapitaal zie heersen. 

Het breekt in mij. Laat dan maar mijn breken bidden zijn. 

Bidden is mij gegeven, 

als ik vloeken mag, als ik huilen kan, als ik stormen durf, als ik breken leer, 

om zoveel onrecht, om zoveel leed. 

 

Inleidende woorden op deze viering.  

Gegroet Myriam, 

behoedende zuster van Mozes,  

de voorganger op de weg van de bevrijding 

zingende zuster van Aaron,  

de priester, die de herinnering aan Israëls God biddend bewaart. 

 

Myriam, 

Uw naam staat voor vele andere vrouwen die in de oude geschriften van het volk Israël, die wij 

gemakshalve het Oude Testament noemen, en die door de joodse filosoof Emmanuel Levinas 

aangeduid worden als wisselwachters die ervoor zorgen dat de trein van gerechtigheid en vrede in de 

goede richting blijft rijden. 

Want naast de mannelijke sporen zelf en de even noodzakelijk mannelijke en vrouwelijke 

dwarsliggers zijn de vaak onzichtbare bedienaressen van de wissers minstens even belangrijk. 

 

Ja, uw naam staat voor vele andere vrouwen: 

De grote Mozes, die in Israël ‘Rabbenoe – onze leraar’ wordt genoemd - de grote voorganger op weg 

naar bevrijding en de grootste der profeten, zou er nooit geweest zijn zonder de vijf vrouwen  die 

aan zijn bestaan zijn voorafgegaan:  

- Sifra en Pua, de vroedvrouwen, die het bevel van de farao om alle pasgeboren jongetjes on-

middellijk te doden, naast zich neerleggen en kiezen voor leven. 

- Jochebed, de niet joodse moeder van Mozes, afkomstig uit Midjan 

- Myriam, de oudere zus van Mozes die op de uitkijkstaat wanneer de pasgeboren Mozes in 

het rieten mandje op de Nijl ronddobbert. 

- De niet bij name genoemde Egyptische prinses die het kind ziet en zegt: wat een mooi jonge-

tje en het levenskansen biedt. 

Ook bij Jezus’ afkomst en geboorte spelen vrouwen een centrale rol 

- Het door en door symbolisch verhaal van de geboorte uit de maagd Maria. Hierbij worden de 

potente mannen op een zijspoor gezet zodat JEZUS ALS MESSIAS verwekt en geboren wordt 

uit de Geest van de ENE en uit de Geest van de bevrijdende God, de Bewogen Nabije 

- De vier vrouwen in de geslachtslijst van Jezus bij Matteüs: ook vier niet joodse vrouwen: Ta-

mar, Rachab, Ruth en Batseba, die de mannengeschiedenis doorbreken: Over Ruth wordt ge-

zegd: zij is meer waard dan 7 zonen. 

- En bij Lukas horen we ook de namen weerklinken van Elisabeth en Hanna en natuurlijk ook 

van  Maria als hoofdpersoon in het verhaal. 

 

Daarom willen we bij de aanvang van deze viering de naam van Maria uitspreken, haar welkom 

heten  en haar in ons midden oproepen:  

 

Gegroet Myriam, 

beeld en exemplarische concentratie  

van het bevrijde Israël 



3 

 

dat telkens opnieuw de weg van bevrijding moet gaan. 

Gegroet volk van Israël, 

heel en al genade is het  

wat jou volkomen gratis te beurt valt. 

Want naar jou heeft omgezien de Ene, 

die geen god is op de wijze der goden.  

Zonder betekenis en aanzien ben je in de ogen van de groten der aarde  

voor wie enkel het recht van de sterkste geldt.  

En juist daarom ben je uitverkoren en geroepen 

om te midden van de volkeren die de aarde bewonen 

de gezegende onder de gezegenden te worden,  

voorganger in de zegening die voor allen is bestemd. 

Want gezegend is de weg die jij gaat, 

wanneer je het riskeert  

te leven op enkel de adem van de Thora,  

die weg ten leven, 

die in Jezus uit Nazareth alle kansen heeft gekregen  

tot ontbolstering en vernieuwing, 

tot weg voor de hele bewoonde wereld. 

 

 

 
 

 

En laten we nu samen bidden:  

Gij Myriam van Nazareth, 

Gij Israël, heilig volk, 

apart geplaatst niet om jezelf boven anderen te verheffen,  

maar enkel om geboorteplek te worden van Israëls God – 

want in Jezus is déze God onomkeerbaar mens geworden – 

ga ons voor in het hartstochtelijk gebed van psalmen en gezangen, 

wij die ons laten fascineren door de schone schijn van goden en machten, 

wij die nog steeds meer godenlopers zijn dan mensen uit de Thora geboren, 

wij die voorbijlopen aan zoveel ongerechtigheden. 

Dat wij leren leven op de adem van de Thora 

en ontkomen aan de vertwijfeling en de wanhoop, 

zodat we niet verzwelgen in de tweede dood. 

Amen. Het moge zo zijn.      

 

Lied: Licht in onze ogen (Liedboek p. 25) 
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Schriftlezing: fragmenten uit Lukas en Matteüs 1 en 2.    

De woorden over de oorsprong en geboorte van Jezus zijn tot ons gekomen in twee verhalen, die 

hetzelfde zeggen, maar wel anders, omdat hun context verschillend is. 

We beluisteren eerst een fragment uit het evangelie volgens Lukas. En na een kort tussenliedje een 

fragment uit het evangelie volgens Matteüs. 

 

LUKAS 

Bij Lukas begint het verhaal in Nazareth in Galilea en eindigt in Bethlehem in Judea, dat genoemd 

wordt ‘de stad van David’.  

 

 

 
 

Het geschiedde 

dat van Godswege de engel Gabriël 

naar een stad in Galilea werd gezonden, Nazareth, 

naar een meisje dat maagd was 

en met een man verloofd die Jozef heette, 

uit het huis van David.- 

de naam van het meisje: Mariam. 

De engel sprak tot haar: 

Vrees niet, Mariam, jij hebt bij God genade gevonden. 

En zie, jij zal ontvangen in je schoot en jij zal baren een zoon 

en jij zal roepen zijn naam: Jesus – DE ENEREDT. 

Mariam zei tot de engel:  

Hoe zou dat kunnen, terwijl ik met geen man gemeenschap heb? 

 De engel antwoordde haar en sprak: 

Bij déze God is niets onmogelijk, geen woord. 

Hierop zei Mariam: 

Mij geschiede naar Zijn woord. 

 

Negen maanden later geschiedde er in die dagen:  

een bevel ging uit van keizer Augustus: 

heel de bewoonde wereld moest worden 'opgeschreven'  
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zodat nog meer belastingen konden worden geïnd.   

Ook Jozef is gegaan  

en omdat hij uit het huis en het geslacht van David was,  

ging hij uit de stad Nazaret in Galilea opwaarts  

naar Judea, naar de stad van David die Betlehem wordt genoemd.  

Het geschiedde toen zij daar verbleven: vervuld werden de dagen dat zij baren zou.  

Zij baarde haar zoon, de eerstgeborene, zij wikkelde hem in doeken  

en legde hem neer in een voederbak omdat er voor hen geen plaats was in de gastenkamers.  

Er waren herders in die streek: arme mensen die geen aanzien genoten.  

Zij leven in de open lucht en waken 's nachts bij hun kudde.  

En daar: een bode van de ENE stond voor hen  

en zij vreesden met grote vreze.  

10 De bode sprak tot hen: 

Wees niet bevreesd,  

want zie, ik heb goed nieuws voor jullie, grote vreugde  

die voor heel het volk zal zijn en bovenal voor jullie:  

'Geboren is heden in de stad van David uw bevrijder,  

hij is de messias van de ENE.'  

En dit is u daarvan het teken:  

gij zult een klein kind vinden dat in doeken is gewikkeld en ligt in een voederbak.  

 

Een kort liedje tussendoor: Groot is de wereld en lang duurt de tijd (Liedboek p. 85) 

 

MATTEÜS 

Bij Matteüs begint het verhaal in Bethlehem, waar Jozef en Maria wonen en zal eindigen in 

Nazareth waar Jezus zal opgroeien. 

 

Zie! de bode van de Heer verscheen aan Jozef in de droom, zeggende: 

Jozef, zoon van David 

vrees niet Mariam uw vrouw tot u te nemen 

want het in haar verwekte is uit de Heilige Geest. 

Zij zal een zoon baren en gij zult zijn naam roepen: Jezus, DE ENE REDT,  
want Hij is het die zijn volk zal redden van hun ongerechtigheden. 

Jozef opgestaan uit de slaap  

deed zoals de bode van de ENE hem had bevolen  

en hij nam zijn vrouw tot zich  

hij kende haar niet totdat zij een zoon had gebaard  

en riep zijn naam: Jezus - Immanuel, wat GOD MET ONS betekent. 

 

Als nu Jezus verwekt was te Bethlehem in Judea 

in de dagen van Herodes de koning 

zie! Magiërs uit het oosten kwamen in Jeruzalem 

en deze vreemdelingen die geen Joden waren, vroegen:  

waar is de koning der Joden die geboren is? 

Want wij hebben zijn ster gezien in de opgang 

en wij zijn gekomen om hem te aanbidden. 

Omdat hij vreesde voor het verlies van zijn macht. 
werd de koning bij het horen van die woorden zeer verontrust.  
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Toch vernamen de magiërs daar de informatie: te Bethlehem in Judea. 

Omdat hij vol was met kwade bedoelingen,  

heeft Herodes heimelijk de magiërs bij zich geroepen. 

Hij zond hen naar Bethlehem en zei: 

gaat heen en doet nauwkeurig navraag omtrent het kind 

en wanneer gij gevonden hebt, boodschapt het mij 

dan kan ook ik hem gaan aanbidden. 

 

Als zij de koning gehoord hadden gingen zij heen. 

En zie! de ster die zij in het oosten gezien hadden ging voor hen uit 

totdat hij kwam en stond boven het huis waar het kind was. 

Als zij de ster zagen verblijdden zij zich met zeer grote blijdschap 

en zij kwamen in het huis en zagen het kind met Mariam zijn moeder, 

en zij vielen neder en aanbaden hem, 

en zij openden hun schatten en brachten hem geschenken: 

goud en wierook en mirre. 

En in de droom gelast niet terug te keren naar Herodes  
weken zij uit, langs een andere weg, naar hun land. 
 
 

 
 

 

Toen is Herodes, als hij zag dat hij door de wichelaars was bespot en bedrogen, 

in hevige woede geraakt. 

Hij zond zijn handlangers heen en doodde alle kinderen, 

die van Bethlehem en van geheel dat gebied  vanaf twee jaar en daaronder 

om zeker te zijn dat ook het nieuwe koningskind zou uitgeschakeld worden. 

Maar dit was buiten de bode van de ENE gerekend. 

Deze bode verscheen in een droom aan Jozef 

en moedigde hem aan om naar Egypte vluchten met Mariam en Jezus, 

om dan later, wanneer de kust veilig was,  

terug te keren naar Israël om zich te vestigen in Nazareth in Galilea. 

 
Lied: Nu zijt Wellekome 
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Nu zijt wellekome, 

mens van licht uit Licht. 

Treed buiten onze dromen 

met jouw gezicht. 

Stuur het aan op scheiding 

tussen dageraad en nacht,  

nieuwe vredestijden 

na zoveel man en macht. 

Kyrieleis! 

 

Nu zijt wellekome, 

mens van licht in mij, 

die als een kind wil wonen  

herboren, vrij, 

in het land van morgen 

dat de lieve vrede kent; 

waar wij zijn geborgen, 

gezien, aanvaard, erkend. 

Kyrieleis! 

 

Nu zijt wellekome, 

langverwachte mens. 

Dat wij, aan angst ontkomen, 

verstaan jouw wens: 

ooit te kunnen spreken 

van een wereld omgekeerd, 

waar de kunst van delen 

voorgoed is aangeleerd. 

Kyrieleis! 

 

Overdenking kerstviering 2025  (Annie Maes)  

De geschiedenis van de mensheid is een geschiedenis van mannen en vrouwen … complementair, 

elkaar nodig hebbend. Maar Adam was er eerst, aldus het scheppingsverhaal, geschreven door 

mannen in een wereld waarin mannelijke macht en potentie het vrouwelijke overschaduwde … een 

wereld waarin dat vrouwelijke ondergeschikt was en “haar plaats moest kennen”. 

 

Toch zijn er vrouwen geweest die dat patriarchale systeem hebben getrotseerd of het naar hun hand 

hebben gezet, met een eigen agenda voor ogen … geen agenda van vernietigende 

machtsontplooiing maar een agenda van nieuw leven, nieuwe toekomst. 

Deze vrouwen (we hebben hun namen gehoord) speelden een cruciale rol en maakten de geboorte 

van het kind van de HOOP mogelijk.  

 

Want dat is Jezus toch? Een figuur van HOOP … hoop dat de wereld waarin de macht van de sterkste 

domineert en bepaalt niet voor eeuwig en altijd hoeft te zijn, dat een andere manier van leven 

mogelijk is … gerechtigheid voor ieder mens. Jezus belichaamde dat ideaal in elk facet van zijn “zijn” 

… in zijn manier van spreken en handelen spiegelt hij ons een “wereld omgekeerd” voor, het “Rijk 

Gods”. 

 

Ook anno 2025, in deze maatschappij die ongelooflijk gepolariseerd is, waarin winst primeert ten 

koste van alles en allen, waarin extreme rijkdom voor een minderheid bestaat ten koste van 

honderden miljoenen bezitlozen, rechtelozen … ook in deze wereld is het streven naar het “Rijk 

Gods” een blijvende opdracht.  

 

En ook vandaag zijn er (goddank!) mensen die toekomst voor ogen hebben, die zich inzetten en 

vechten (tegen beter weten in) om iets van die droom waar te maken. 

Aangezien we ervoor gekozen hebben vrouwen centraal te plaatsen in deze viering … enkele 

voorbeelden van vrouwen die hier en nu opteren voor toekomst, voor leven … vrouwen die zich niet 

opsluiten in hun eigen wereldje maar die zich inzetten voor wat groter is dan henzelf, voor wat 

positief en helend is: 

 

- Marianne Budde, episcopaals bisschop van Washington. In september 2024 was zij één van de 200 

christelijke leiders en geleerden die een open brief ondertekenden waarin ze het behoud van de 

pluralistische democratie en de oppositie tegen autoritair bestuur een noodzaak van het christelijk 

geloof noemden. Op 21 januari 2025 leidde zij de gebedsdienst die werd gehouden ter gelegenheid 

van de inauguratie van Trump. In haar overdenking vroeg ze hem barmhartig te zijn tegenover 

kwetsbare groepen in de samenleving ( vluchtelingen, immigranten, bedreigde minderheden) … wat 

haar zeer kwalijk werd genomen door Trump en zijn “volgelingen”. 
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- Jeanne De Vos, Belgische non die zich inzet voor de armen in de sloppenwijken van Mumbai (India) 

(sinds 1963!). Met het katholicisme als inspiratiebron staat ze ook open voor andere religies. Ook 

durft ze openlijk kritiek uiten op het systeem dat kinderprostitutie, armoede, ongelijkheid en het 

kastenstelsel in stand houdt. 

 

- Greta Thunberg, Zweedse milieuactiviste. Nog een kind toen ze in schoolstaking ging en voor het 

Zweeds parlement aandacht opeiste voor de klimaatverandering. Greta neemt geen blad voor de 

mond en confronteert politici met hun laffe struisvogelpolitiek. Rechtlijnig en compromisloos … 

verguisd door velen, maar voor vele anderen een moderne profeet. 

 

- Francesca Albanese, Italiaanse experte mensenrechten. Ze staat zeer kritisch tegenover het 

Israëlisch beleid, verweet hen een systeem van apartheid en etnische zuivering te voeren en 

beschuldigde Israël op 26 maart 2024 van genocide. Het zal u niet verwonderen dat zij onder vuur 

ligt zowel van Israël als van de USA. 

 

- Martha Claeys (dokter in de filosofie) en Martha Balthazar (theatermaakster), columnistes in o.a. 

Knack die in hun artikels kritisch staan tegenover machtsstructuren en machtsmisbruik, dichtbij en 

veraf en die zeer regelmatig maatschappelijk belangrijke thema’s aankaarten 

 

- Malala Yousafzai, de kinder- en vrouwenrechtenactiviste die bekend werd voor haar strijd om 

meisjes naar school te laten gaan.  En samen met haar de vele naamloze heldinnen in Afghanistan 

onder Talibanterreur. Zij onderwijzen in het grootste geheim meisjes, ook al riskeren zij daarmee hun 

eigen leven. 

 

- Sofie De Pril, dochter van Lieven en Nicole. Als jonge moeder getroffen door borstkanker. Ze deelde 

haar ervaringen, gevoelens en gedachten met familie en vrienden en hieruit ontstond het boek 

“Leven is de enige wet die ik erken” 

 

Zegt dat niet alles?    “leven is de enige wet die ik erken” 

Leven ten volle;  “levenswaardig” leven voor ieder mensenkind … dat is toch waar de boodschap van 

Jezus Messias om draait.  

Een prachtige utopie, absoluut, maar het kind wiens geboorte wij vandaag vieren blijft ons uitdagen 

om deze utopische visie voor ogen te houden. 

 

Tot slot een fragment uit de speech die M.L.King hield toe hij de Nobelprijs voor de Vrede in 

ontvangst nam: 

“Wij kunnen niet geloven dat de mens niet in staat is een betere 

wereld te scheppen. Wij kunnen niet geloven dat wij als mens niet 

méér zijn dan een speelbal in handen van het lot. Wij geloven dat 

ooit de vrede en de eerbied voor elkaar aanvaard zullen worden als 

universele wet. Wij geloven dat elke mens ooit onder een boom zal 

kunnen zitten, vrij van alle angst” 

Dat het zo moge zijn … 

 

Lied: Jij die bent ik zal er zijn voor jou (Liedboek p. 31) 

 

Praktische afspraken puntjes en collecte ten voordelle van Welzijnszorg. 
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Tafelgebed:  

Een Feministisch Tafelgebed (Naar: Zegening van het Brood (een litanie), Carter Heyward.) 

 

Vrouwen: 

In den beginne was God, 

bron van al wat is. 

God verlangend, kreunend en barend, 

God leven-schenkend, 

God zich verheugend over wat zij maakte. 

En zij zei: Het is goed. 

 

Mannen: 

God hield de aarde teder in haar armen. 

Zij verlangde naar verwantschap 

en de mensheid werd geboren; 

uit god’s verlangen om te delen. 

 

Vrouwen: 

Wij werden geboren om de aarde te delen. 

In de aarde was het zaad, 

in het zaad het graan, 

in het graan de oogst, 

in de oogst het brood. 

 

Mannen: 

En in het brood was de macht 

om solidair het leven te delen. 

 

Allen: (Gezongen acclamatie) 

Dat wij volstromen 

met levensadem 

en schreeuwen: 

eindelijk geboren. 

 

Mannen: 

En God zei: 

Allen zullen eten van de aarde, 

Allen zullen eten van het zaad en van het 

graan 

Allen zullen eten van de oogst en van het 

brood 

en àllen zullen eten van de de macht. 

 

Vrouwen: 

God noemde ons haar mensen, 

haar vrienden, haar minnaressen, 

haar zusters en broeders. 
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Iedereen mag eten van dit brood 

én van de solidaire kracht die leven schept. 

 

Mannen: 

Toen zei God in liefde: 

Laat er brood zijn! 

En haar zusters, haar vrienden, 

knielden op de aarde: 

ze plantten de zaden 

baden om regen 

zongen voor het graan 

haalden de oogst binnen 

sloegen het koren 

maalden de korrel 

kneden het deeg 

en ontstaken het vuur 

en bakten. 

 

Vrouwen: 

En de geur van vers brood 

vulde de lucht. En er was brood! 

En het was goed. 

 

Allen:  (gezongen) 

Dat wij volstromen 

met levensadem 

en lachen: 

eindelijk geboren. 

 

Vrouwen: 

Wij, de zusters van God, zeggen vandaag: 

Allen zullen eten van het brood 

en allen zullen delen in de macht. 

 

Mannen: 

Laat er brood zijn, 

laat er macht zijn, 

laat ons eten én delen 

zodat alles vervuld wordt. 

Want het brood staat te rijzen! 

 

Vrouwen: 

Door de macht van God zijn vrouwen 

gezegend. 

 

Mannen: 

Door de gezegende vrouwen is het brood 

gezegend. 
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Vrouwen: 

Door het gedeelde brood van God 

is de macht gezegend. 

 

Mannen: 

En door de macht van brood, 

de kracht van vrouwen 

en de nabijheid van God 

zijn mensen gezegend en wordt de aarde 

geheeld. 

 

Allen:  (gezongen) 

Dat wij volstromen 

met levensadem 

en weten: 

eindelijk geboren. 

 

 
 

Breken en delen van brood en wijn. 

 

Onze Vader verborgen (Liedboek p. 15) 

 

Vredeswens (Ghandi) :  

 
Laten we nu elkaar aan het slot van deze viering een teken van vrede geven vanuit de woorden 
van Ghandi die we samen als een soort van geloofsbelijdenis uitspreken: 
Laat ons geen vooruitgang noemen waar een ander mens aan ten onder gaat. 
Laat ons geen groei noemen waar een ander minder van wordt. 
Laat ons geen vrijheid noemen wat een ander het recht ontneemt om zichzelf te zijn. 
Laat ons geen gemeenschap noemen waar de minste niet de meeste aandacht krijgt. 
Laat onszelf de verandering zijn die we in de wereld willen zien. 
 

 

Slotlied: Mens voor de mensen zijn (Liedboek p. 8) 

 

Aan ieder van jullie een vreugdevol en vredevol Kerstfeest 


