Jebron Liturgie
Viering van zondag 14december 2025
3% zondag van de Advent op weg naar Kerstmis

ZOEKEN NAAR UNIVERSELE MENSENRECHTEN
Met een getuigenis van Els Keytsman (dicecteur van UNIA, vroeger van
Vluchtelingenwerk Vlaanderen).

Welkom en inleiding

Welkom iedereen, in de eerste plaats Els Keytsman, vandaag directeur van UNIA, vroeger
was ze ook eindverantwoordelijke van Vluchtelingenwerk Vlaanderen.

We hebben haar uitgenodigd in het kader van ons jaarthema “hoe op het eerste zicht
ogenschijnlijk kleine initiatieven uitgroeien tot bakens naar een betere samenleving”.

En daarin past meer dan ooit de strijd voor universele mensenrechten en democratie.

We zitten met deze viering midden in de Adventsperiode, die uitloopt in de volgende viering,
namelijk die van Kerstmis, waarin we de geboorte gedenkende van Jezus Messias, bron van
leven en een nieuwe wereld.

Advent komt van het Latijnse advenire: eigenlijk te vertalen als aankomen, arriveren. Maar
als we over een samenleving spreken waar iedereen tot zijn recht komt en voor zijn rechten
kan opkomen, dan zijn we er nog helemaal niet. Maar advent staat ook voor toekomst voor
ogen houden, uitkijken naar.

Met die tweespalt voor ogen zijn we hier vandaag opnieuw samen in deze viering. In elke
viering horen wij hoe de wereld rondom ons vaak haaks staat op de wereld waar wij als
christenen naar uitkijken. We willen ons daarbij toevertrouwen aan de Ene die we met
verbindende woorden als Vader, Moeder, Broeder, Zuster en inspirerende Geest mogen bij
ons vragen.

Met als openingslied: De nacht is diep, een Adventslied in ons Liedboek p. 1 willen we al
direct zingen voor volharding, vertrouwen, inzicht en wijsheid.

Gebed:

Waar wij uw licht ontsteken, wordt ook de schaduw groter.

Als we horen hoe Uw koninkrijk er zou moeten uitzien, zien we ook beter hoe onze huidige
wereld daar helemaal niet aan voldoet.

Om de pijn in onze wereld van ontwrichte levens,

machteloze angst met moord en doodslag,

om die wereld afgetekend tegen uw Licht dat nooit meer dooft
roepen wij U bij het begin van onze viering aan.

Om het duister in onze harten



waar het leeg en koud is, gemis en verdriet woekeren, boosheid en bitterheid huizen
om dat duister afgetekend tegen uw Licht dat nooit meer dooft
roepen wij U bij het begin van onze viering aan.

Om het verdriet in onze levens,

bange vragen zonder antwoord, verloren dromen

om het verlangen naar een nieuwe dag, hoop op heelheid,

om dat verdriet afgetekend tegen uw Licht dat nooit meer dooft
roepen wij U bij het begin van onze viering aan.

Vanuit deze woorden van Sytze De Vries steken we nu de derde en vierde kaars van de
Adventskrans aan.

Inleiding op Openbaring 13

We hebben voor deze viering - in de lijn van onze startviering van 21 september — bewust
gekozen voor een fragment uit het allerlaatste boek van de bijbel: namelijk genoemd
“Openbaring van Johannes”.

Het woord “openbaring” is althans in het Nederlands een merkwaardig en veelzeggend
woord: het wil openen om te baren. Anders gezegd: de woorden willen onze ogen openen
zodat we opnieuw geboren kunnen worden, zodat we wegen ontdekken om een nieuwe
wereld mogelijk te maken.

De gelijkenissen tussen de tijd van ontstaan van het boek “Openbaring” (het einde van de
eerste eeuw) en onze tijd zijn frappant: onzekerheid, verdrukking, angst voor de toekomst,
oorlog en geweld, enz...

We nodigen jullie uit om te luisteren naar enkele fragmenten uit hoofdstuk 13, waarin de
hoorders van het woord worden uitgenodigd en uitgedaagd om de wereld waarin we leven
te ontmaskeren: de vele maatschappelijke en ook religieuze vanzelfsprekendheden waarmee
we om de oren worden geslagen. Maar ook om elkaar in dat zoeken te bemoedigen en te
ondersteunen.

Johannes beschrijft hier een visioen waarin hij twee beesten ziet:

- Het eerste beest komt uit de zee en staat voor de brute macht die mensen wil
onderdrukken en tot slaven van het systeem maken. In die tijd staat dit beest voor
macht van Rome.

- Het tweede beest komt uit de aarde, de goede aarde waarop mensen mogen leven.
Maar juist dat maakt tweede beest gevaarlijk: het ziet eruit als een lam, maar spreekt
als een draak en doet er alles aan om de mensen te misleiden.

We laten het aan ieder van jullie over om te horen en te zien.

Lied: Open de Schriften (Liedboek p. 47)

Schriftlezing: Openbaring 13

13,1-10



En ik zag vanuit de zee een beest opkomen

met tien horens en zeven koppen, en op zijn horens tien diademen en op zijn koppen
lasterlijke namen.

En het beest dat ik zag leek op een panter, en zijn poten als van een beer en zijn muil als een
leeuwenmuil.

De draak gaf hem zijn kracht en zijn troon en zijn grote macht.

En de hele aarde liep vol bewondering achter het beest aan.

En men bracht hulde aan de draak omdat hij de macht aan het beest gegeven had,

en men bracht hulde aan het beest met de woorden:

wie is gelijk aan het beest en wie kan met hem strijden?

En hem werd een mond gegeven vol grootspraak en lastering

En het opende zijn mond voor lasteringen tegen de BEWOGEN NABIJE

en tegen de mensen die gerechtigheid en vrijheid wilden nastreven.

En hem werd gegeven oorlog te voeren tegen hen die andere wegen wilden gaan,

en hen te overwinnen; hem werd macht gegeven over alle volkeren en talen.

Wie tegendraadse wegen durft gaan, zal weten en ervaren wat hem of haar te wachten
staat: uitsluiting, gevangenschap of misschien wel de dood door het zwaard.

Slechts volharding en standhouden vanuit een groot geloofsvertrouwen staan aan zijn zijde.
Als iemand oren heeft, dan moet hij horen!

Een moment van stilte

13,11-18

En ik zag een ander beest opkomen uit de aarde,

en het had twee horens, aan een lam gelijk, maar het sprak zoals de draak.
En het maakt dat de aarde en haar bewoners het eerste beest hulde brengen.
En het misleidt de bewoners van de aarde

zeggend tot de bewoners van de aarde

dat ze een beeld moeten maken voor het beest.

En het maakt dat allen die het beeld van het beest geen hulde willen brengen,
zouden worden gedood.

En het maakt dat allen,

de kleinen en de groten,

de rijken en de armen,

de vrijen en de slaven,

een merkteken krijgen op hun rechterhand of op hun voorhoofd

zodat niemand van hen kan kopen of verkopen

die niet het merkteken heeft met de naam van het beest of het getal van zijn naam.
18 Aan wijsheid en doorzicht komt het aan om dit beest te ontmaskeren.

Als iemand oren heeft, dan moet hij horen!

Lied: De gedachten zijn vrij (Liedboek p. 2)

Getuigenis van Els Keytsman: “Wij zijn niet het bootje”



Storm op zee

Ik wil jullie meenemen naar een beeld.

Het beeld van een klein bootje op zee.

Het bootje wordt heen en weer geslingerd door een woeste wind.
Het kan elk moment omslaan door een hoge golf.

Het vraagt zich af of het de storm wel zal overleven.

Dat gevoel kennen veel mensen die zich engageren.

Mensen die opkomen voor het milieu of klimaatrechtvaardigheid.
Voor de rechten van asielzoekers.

Voor een meer rechtvaardige verdeling van rijkdom.

Vandaag worden zulke engagementen verdacht gemaakt. Of belachelijk.
Wat jarenlang is opgebouwd, staat opnieuw onder druk.

Veel mensenrechtenverdedigers denken dat ze op zo’n bootje zitten,
op een woelige zee.

Dat gevoel ken ik ook.

De vuurtoren

Maar dat beeld klopt niet.

Het is een denkfout.

Een denkfout die ik vaak hoor.

En die ik zelf ook lange tijd heb gemaakt.
Wie opkomt voor mensenrechten zit niet op dat kleine bootje.
Wij zijn niet het bootje. Wij zijn de vuurtoren.
Een vuurtoren staat niet op zee.

Hij staat op vaste grond.

Op rotsen.

Hij voelt de storm.

Hij hoort de wind.

Hij weet hoe hard het kan tekeergaan.
Maar hij wordt niet meegesleurd.

Hij blijft staan.

Wat een vuurtoren wél en niet is

Een vuurtoren

is geen reddingsboot.

Hij haalt niemand persoonlijk uit het water.
Hij belooft geen veilige aankomst.

Hij stopt de storm niet.

Maar hij doet iets anders.

lets fundamenteel

Hij geeft oriéntatie.

Hij zegt:

— hier is gevaar

— hier zijn de rotsen

— hier moet je niet terechtkomen



Dat is wat mensenrechten zijn.

En een vuurtoren doet meer dan alleen maar licht geven.
Hij heeft een vast ritme. Hij knippert niet willekeurig.

Hij is herkenbaar, ook van ver. Ook in het donker.

En wanneer het zicht helemaal verdwijnt, wanneer de mist zo dicht wordt
dat zelfs het licht niet volstaat, dan laat hij zich horen.
Dan is er de misthoorn.

Hard. Onmiskenbaar.

Om te zeggen:

je zit te dicht bij de rotsen.

Verander van koers.

Dat geluid is niet altijd welkom.

Het stoort.

Het onderbreekt.

Maar het is nodig.

Tijd van donkerte en waakzaamheid

We zitten vandaag in een periode waarin het vroeg donker wordt.
Een tijd waarin veel mensen naar binnen keren.
Terugblikken. Vooruitkijken.

Zo’n periode maakt dingen scherper zichtbaar.
Wat wankel staat.

Wat onder druk komt.

Wat we normaal zijn gaan vinden,

maar dat misschien niet normaal is.

Dat vraagt geen geruststelling.

Dat vraagt alertheid.

Bijbelboek Openbaring 13 — ontmaskering

Dat hoor je ook

in de woorden uit Openbaring.

Dit is geen troosttekst.

Dit is een ontmaskering.

Het eerste beest is zichtbaar. Brute macht schrikt af.
Maar het tweede beest is gevaarlijker.

Het lijkt op een lam.

Het klinkt redelijk.

Het zegt: zo werkt het nu eenmaal.

Dat is de mist. Niet meer zien waar de grenzen liggen.
Niet meer herkennen wanneer onrecht normaal wordt.

Voorbeeld 1 — Roma / ECRI
Ik zie hoe noodzakelijk dat onderscheidingsvermogen is in mijn werk als lid van ECRI, de
Europese Commissie tegen Racisme en Intolerantie.



ECRI gebruikt een krachtig instrument: landenbezoeken.

We gaan kijken of staten écht doen wat nodig is om racisme en uitsluiting tegen te gaan.
Tijdens die bezoeken heb ik Roma-gemeenschappen bezocht.

Modderige wegen. Geen afvalophaling. Geen elektriciteit. Geen stromend water. Kinderen
die met moeite hun school afmaken. Politiegeweld dat zelden wordt onderzocht.

Maar de discriminatie stopt daar niet. Zelfs in het ziekenhuis. Zelfs in de materniteit. Aparte
kamers of volledig aparte gangen voor bevallende Romavrouwen. Segregatie op het moment
dat nieuw leven wordt verwelkomd.

Wat mij het meest trof, was hoe gewoon dit werd gevonden.

Geen bootje, maar rotsen

Dit was geen bootje in nood. Dit was een samenleving die al lang tegen de rotsen sloeg. En
het licht werd niet meer gezien.

Dat is waarom vuurtorens nodig zijn. Niet om te redden.

Maar om te zeggen: dit mag geen normaal zijn.

Francis Rombouts — het “lam”

En ik zie hetzelfde dichter bij huis.

Francis Rombouts. Rolstoelgebruiker. Paralympisch atleet. Jarenlang een juridische strijd om
gewoon de trein te kunnen nemen om te trainen. Niet als gunst. Niet als uitzondering. Maar
als burger.

De spoorwegmaatschappij verkoos de rechtszaal boven toegankelijkheid. Dat is geen brute
macht. Dat is het lam.

Beleefd. Procedureel correct. En toch: wie niet past, geraakt er niet in.

Persoonlijke twijfel

Engagement betekent ook: leren leven met twijfel.

Er zijn momenten geweest, zeker de voorbije jaren, waarop ik dacht: Is dit het waard? Moet
ik hier blijven staan? Is het niet eenvoudiger om het licht even te dimmen?

Niet omdat ik niet meer geloofde in mensenrechten. Maar omdat uitputting en
vermoeidheid ook een realiteit zijn.

Wat mij dan telkens opnieuw hielp, was dit besef:

Een vuurtoren schijnt niet omdat hij zich sterk voelt.

Hij schijnt omdat hij weet waarvoor hij er staat.

Terug naar de kern — volharding

Mensenrechten vragen niet dat we de storm stoppen.

Ze vragen dat we blijven staan. Dat we blijven benoemen waar de rotsen liggen.

Dat is geen heroiek. Dat is volharding. En dat woord komt niet toevallig terug in Openbaring.
Slot —samen

Lieve mensen van Jebron, bedankt om ons eraan te herinneren dat hoop geen optimisme is.
Hoop is koppig. Het is het licht aanhouden wanneer de mist dik is.

Het is blijven lawaai maken en zeggen: menselijke waardigheid is geen
onderhandelingsmunt.



Voor wie gelooft, is dat gedragen door vertrouwen. Voor wie niet gelooft, door overtuiging.
Maar voor ons samen geldt dit:

Wij zijn niet het bootje. Wij zijn de vuurtoren.

En misschien is dat vandaag al genoeg.

Dank jullie wel.

Lied: Zijn wij een oud en dicht kasteel (Liedboek p. 11)

Intermezzo: collecte en praktische afspraken en namen van verjaardagen en overledenen.
Tafelgebed: (T 6)

Brood en wijn

Onze Vader verborgen (Liedboek p. 15)

Vrije voorbeden met als acclamatie: Groot is de wereld (Liedboek p.85)

Tekst ter overweging

Uit een interview met de Indische schrijfster Arundhati Roy (schrijfster van de roman Een
god van kleine dingen) in De Morgen van zaterdag 31 oktober 2025:

Op de vraag “waarom denkt u dat autoritaire leiders achter mensen zoals u aangaan?”
antwoordt ze het volgende:

“Ze zijn doodsbang voor mensen die volgens hen niet alleen intellectueel, maar ook
emotioneel kunnen communiceren. Hoe klein ze ook zijn, en hoe weinig toegang ze ook
hebben tot de mainstream, ze weten dat er uiteindelijk wel mensen zullen luisteren. Ze weten
wie er gelezen wordt. Ze weten wie niet geinteresseerd is in roem en geld. Mensen van wie ze
weten dat ze niet zullen buigen. Wij zijn gewoon mensen die naar dingen kijken en zeggen
hoe het is.”

Slotgebed en vredeswens (Sytze De Vries)

Zal de dag nog komen dat de bergen vrede dragen, de heuvels gerechtigheid?
Dat al wat ademt niet langer zucht en schreit?

Zal die dag nog komen

voor wie wakker ligt in de nacht,

verdrietig, vol zorgen,

eenzaam en ongerust door bange dromen?

Zal die dag nog komen voor wie geweld is aangedaan,

voor wie te lijden heeft van man en macht,

voor wie geen helper heeft, voor wie niets meer verwacht?

Vanuit de hoop dat die dag ooit nog komt geven we elkaar een teken van vrede als kleine
eerste stap op weg naar die dag.



Slotlied: Twee handen schoon gebleven (Lied om partijdigheid) (Liedboek p. 10)

Laten we in de komende dagen elkaar tot zegen zijn op weg naar Kerstmis.



