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Lied: Adventslied, p. 1
Begroeting en openingswoord

Beste allemaal,

we zetten vandaag een nieuw kerkelijk jaar in.
Welkom in deze eerste adventsviering.

Wij lezen vandaag een tekst uit Jesaja.
Doorheen deze lezing is er een aanduiding

nl. de hoop dat alles beter wordt.

Is deze hoop op vandaag realistisch? Durven we,
mogen we nog hopen?

Is het al dan niet naief te blijven hopen op een
betere toekomst voor iedereen?

Met deze vragen sluiten we aan bij het Jubeljaar
waarin we als Pelgrims van Hoop op weg zijn.
Welzijnszorg focust dit jaar op de
gezondheidszorg met de slogan:

‘Wie arm is moet keuzes maken’.

Wat betekent hoop voor wie in armoede leeft
en kampt met gezondheidsproblemen?

Deze advent, de voorlaatste etappe van onze
pelgrimstocht doorheen het Jubeljaar, zetten we
samen in, in de naam van de Vader en de Zoon
en de Heilige Geest. Amen.

Aansteken van de eerste Adventskaars

We zijn in de donkerste tijd van het jaar.

We houden niet van duisternis.

Rondom ons zien we heel veel lichtjes verschijnen.
Duisternis moet verdreven worden.

Maar...
één lichtje, één kaars is genoeg




om in het duister de weg te vinden.

Eén kleine vlam is voldoende

om een bos in lichterlaaie te zetten.

Week na week steken we in deze advent een kaars aan.
Een kaars die vertelt over ‘hoop’.

Hoop op een kleine twijg die een nieuwe lente
aankondigt.

Hoop op een daad van solidariteit voor de mens in nood.
Hoop op een medemens die blijft geloven in vrede.
Hoop op een samenleving waar iedereen meetelt.
Vandaag steken we de eerste kaars aan.

Ze wil in ieder van ons die hoop aanwakkeren.

Bidden wij bij dit gebaar:

God naar wie wij verlangen,

met het aansteken van de adventskaars vragen wij:
mogen wij hoopvolle, aanstekelijke mensen zijn

en het steeds meer worden.

Mag het licht ons aansteken

tot geloof in het goede,

tot daden van solidariteit voor wie het moeilijk heeft.
We vragen het U,

samen met allen die zich engageren voor Welzijnszorg,
samen met allen die uitkijken naar de komst

van Jezus, uw Zoon, ons Voorbeeld.

Amen.

Lied: Lied aan het licht, p. 71
Openingsgebed

God naar wie wij verlangen,

U zoekt ook dit jaar een plaats

om in deze mensenwereld geboren te worden.

Wij bidden U:

maak ons hart ontvankelijk

voor uw boodschap van hoop,

zet ons aan tot daden van solidariteit,

in deze heilige adventstijd en alle dagen van ons leven.
Amen.



Lezingen
HOOP. Een tekst van Kris Gelaude

Velen gaan ervan uit

dat hoop

de som is

van hun wensen

en verwachtingen.

Dat is ze allerminst.

Zij is de bron

die op de bodem

van je ziel ligt

en die soms onvermoede kracht
naar boven haalt.

Zij is de moed

Om als de nacht ons overvalt
Nog naar het kleinste licht

Te blijven zoeken.

Zij is de stem

die wanneer je twijfelt

en er zelfs geen weg te zien is
zegt: ‘Sta op en ga’.

Zij maakt ons mens.

Zij is de adem

die je verder brengt

dan jezelf ooit had durven denken.

Jesaja 2:1-5

Dit zijn de woorden van Jesaja, de zoon van Amos.

Hij zag een visioen over Juda en Jeruzalem.

Eens komt de dag

dat de berg met de tempel van de Heer rotsvast zal staan,

verheven boven de heuvels, hoger dan alle bergen.

Alle volken zullen daar samenstromen, machtige naties zullen zeggen:
“Laten we optrekken naar de berg van de Heer,

naar de tempel van Jakobs God.



Hij zal ons onderrichten, ons de weg wijzen,

en wij zullen zijn paden bewandelen.”

Vanaf de Sion klinkt zijn onderricht, vanuit Jeruzalem spreekt de Heer.

Hij zal rechtspreken tussen de volken,

over machtige naties een oordeel vellen.

Zij zullen hun zwaarden omsmeden tot ploegijzers

en hun speren tot snoeimessen.

Geen volk zal meer het zwaard trekken tegen een ander volk,

Geen mens zal nog de wapens hanteren.

Nakomelingen van Jakob, kom mee, laten we leven in het licht van de Heer.

Lied: Mensen van ooit, p. 10

Bezinning

Ik stamp met een luide klap open deuren in als ik zeg dat we in donkere
tijden leven. Letterlijk en figuurlijk.

Nog enkele dagen en we zitten in de zes donkere weken: 3 weken voor en
3 weken na Kerstdag. Reeds nu zie je overal de lichtjes branden. Mensen zoeken
licht en gezelligheid, knusheid en warmte. Begin oktober werden reeds
kerstbomen gekocht en de nieuwste lichtkransen. Want ook lichtkransen en
kaarsen zijn onderhevig aan de mode. Och ja, ieder diertje zijn pleziertje, denk
ik dan.

Erger is dat wij met de ganse wereldbevolking meer en meer in het
duister beginnen rond te dwalen. De wereld wordt niet meer geregeerd door
mensen die het goed menen met andere mensen. Wij krijgen de zekerheid dat
de wereld geregeerd wordt door het kapitalisme. Daar zijn de grote
wereldleiders niet vreemd aan. Een Trump, een Poetin, een Xi Jinping, en een
grote groep mindere goden, presidenten of generaals verdelen de wereld naar
hun eigen behoefte, niet naar de behoefte van de mensen. De COP 30 heeft
handenvol geld gekost, maar ze konden blijkbaar niet anders dan dansen naar
het pijpen van de lobbyisten.

En waar staan wij? Zijn wij geen mensen die ons laten leiden door een
andere visie op het leven? Wij lezen en bestuderen de Bijbelse teksten. We
kunnen ze oppervlakkig lezen of we er gaan dieper op in. In een oppervlakkige
lezing horen we al gauw dat Kerstmis — de geboorte van Jezus — de komst van
de Messias aankondigt. Een Messias die recht zal wedervaren aan zijn volk. We
kunnen dit lezen bv. bij Hosea, 2,20:



“Op die dag sluit ik ten gunste van mijn volk een verbond met de dieren
in het veld, de vogels van de hemel en alles wat rondkruipt op het land. Ik zal in
hun land boog en zwaard en ander oorlogstuig breken, zodat ze in rust en vede
kunnen leven.”

Het beeld van een Messias die als het ware uit de hemel nederdaalt en
met vlammend zwaard de volken straft die niet willen luisteren naar de Ene.

Niemand van ons ziet allicht de komst van de Messias op deze manier.
Wij zien het veeleer zoals we hoorden in de lezing van Jesaja. De Messias is als
het ware het beeld van de Tora, die onderricht geeft, de weg wijst, ons
aanspoort de paden van de Heer te bewandelen en inspiratie geeft opdat wij in
vrede willen leven. Netanyahoe moest het horen!

De Adventstijd werd pas vernoemd in de 4% en de 5% eeuw.. Samen met
het vastleggen van de datum van Kerstmis op 25 december. Paus Gregorius de
Grote legde de Advent vast op vier weken voor Kerstmis. Een tijd van bezinning,
soms ook van vasten en gebed.

In onze dagen mag het dan ook de tijd zijn om heel speciaal aandacht te
besteden aan mensen in armoede. Vandaar de aandacht voor Welzijnszorg en
Welzijnsschakels. Welzijnszorg werd opgericht in 1969 vanuit Caritas
Hulpbetoon om aandacht te besteden aan de armoede in eigen land.
Welzijnszorg vraagt een financiéle steun. Traditiegetrouw willen we daarom op
Kerstmis de omhaling doorgeven aan WZZ.

Een uitvloeisel van WZZ zijn de Welzijnsschakels die het ganse jaar door
werken.

Welzijnsschakels richten aktiviteiten in voor mensen mét en zonder
armoede. Wat een verrijking betekent voor alle deelnemers. Vanuit
Welzijnsschakels komt de oproep om mensen in armoede niet te betuttelen.
Want betutteling is meteen ook vernedering. Ik mag iedereen aanraden op zoek
te gaan naar de website van Welzijnsschakels.

Om terug te keren naar Welzijnszorg. Dit jaar schuift WZZ een schrijnend
én urgent probleem naar voren: “GEZONDHEIDSONGELIJKHEID”. Armoede tast
de gezondheid aan door financiéle stress, uitgestelde zorg, een
slechte woonkwaliteit en een ongezonde leefomgeving. Mensen in armoede
stellen medische zorg noodgedwongen uit, vinden geen arts of kunnen de
medicatie niet betalen. Ziekte leidt op zijn beurt tot extra kosten én
inkomensverlies. De cirkel is rond: arm maakt ziek, ziek maakt arm.

De cijfers zijn alarmerend. Wie in een arme wijk woont:

« heeft 51% meer kans op diabetes.



o loopt 2,5 keer meer het risico om langer dan een jaar uit te vallen door
ziekte
« stelt vaker preventieve zorg uit: 70% meer kans om drie jaar geen
tandarts te zien.
Dat wij meer en meer geinspireerd raken door de mens Jezus, wiens
menswording we willen herdenken op Kerstmis.

Het zij zo. Amen, amen. So be it. Que asi sea. Ma det vara sa. Ainsi soit-il. So sei
es.

Moment van stilte
Een geloofsbelijdenis:
Lied: Ik geloof in de God, p. 6

Vrije voorbeden
Met acclamatie: Waar mensen elkaar in vrede dragen, p. 89

Voorbereiding van de broodbreking.

Met de half mislukte COP30 over de klimaatverandering over het verminderen
van de uitstoot van broeikasgassen en klimaatfinanciering voor
ontwikkelingslanden willen we het lied zingen: Mensen aarde, p. 13
Vredeswens

Tafelgebed: 18

Onze Vader die in de hemel zijt, p. 83

Breken en delen



Bezinningstekst
Er blijft genoeg. Een tekst van Kris Gelaude

Als tijden grauw en grimmig zijn,

als onheil iemand hard in het gezicht slaat,
als er geen middelen voorhanden zijn

om leed een greintje te verzachten,

als kwetsbaarheid of onmacht

je als vrieskou in de kleren kruipt

en leven even niet is om te buigen,

laten we dan andere middelen verzinnen.

Zoals de ramen van ons hart
wijd open zetten

Ballonnen oplaten

En daarmee de hemel kleuren.
De aandacht voor elkaar
Verpakken

in doodgewone dingen,

een kommetje dampende soep
of verse broodjes.

Met geestdrift en met hoop
iemand toch

aan het dromen zetten.

De handen uit de mouwen steken
Om tunnels aan te leggen

van verbondenheid.

Er blijft altijd genoeg

dat het verschil kan maken.

En dat zo ongetwijfeld

bij jou of mij of ergens toch

bij iemand

voor een ogenblik van heling zorgt.



Slotgebed

Voor er iets bestond

hebt Gij het licht geroepen, God,
als een veilige omarming

voor uw hele schepping.

Sta niet toe dat

waar dan ook in deze wereld
aan een mensenkind

dat heilzaam licht ontzegd wordt.
Laat uw mededogen zien

in mensen vol genade,

zegenend en zalvend.

Maak ons zo bewogen

dat wij tochtgenoten worden
zonder voorwaarde of aarzeling,
voor wie moe en kwetsbaar zijn.
Laat ons gaandeweg

en meer en meer

doordrongen en bezield worden
van de kracht en goddelijke klaarte
die zichtbaar geworden is

in Jezus.

Onze naamgenoot,

ons voorbeeld, onze weg.

Wij krijgen weer woord, p. 9



