Jebronviering zondag 16 nov 2025
DE KLEINE GOEDHEID EN SOMS OOK IETS MEER
ALS HEFBOMEN IN ONS SAMENLEVEN:
AMNESTY INTERNATIONAL

Welkom en inleiding (Annie)

“Schrijf ze vrij!” ... en jullie weten meteen over welke organisatie het gaat. Wie kent niet
de kaars met prikkeldraad, wat een verwijzing is naar: “het is beter een kaars aan te
steken dan de duisternis te vervloeken” ... m.a.w. er is veel shit in deze wereld; doe er
iets aan i.p.v. te sakkeren en te jeremiéren!

Dat is wat Amnesty International sinds 1961 doet: onrecht aanklagen, niet toelaten dat
slachtoffers worden vergeten, ons allen oproepen en aansporen daartoe ons steentje bij
te dragen, ons telkens weer herinneren dat wij niet onverschillig mogen worden bij
machtsmisbruik allerhande ...

Is dat niet ook de opdracht die de ENE, die wij aanspreken als Vader/ Moeder, Zoon en
Broeder, grenzeloze Geest van solidariteit, ons geeft? Mens te zijn voor mensen, ons
verantwoordelijk te weten voor onze naaste, dichtbij en veraf, onze naaste die een mens
is zoals wij?

Een Joods verhaal

Een oude rabbi vroeg eens aan zijn leerlingen:

'Hoe kun je het moment bepalen

waarop de nacht ten einde is en de dag begint?'

'Is het misschien het moment waarop je vanuit de verte
een hond van een schaap kunt onderscheiden?',

vroeg €én van de leerlingen.

'Neen', zei de rabbi.

'Is het wanneer je van verre

een dadelboom van een vijgenboom kunt onderscheiden?’,
vroeg een andere leerling.

'Neen', zei de rabbi.

'Maar wanneer is het dan?', vroegen de leerlingen ongeduldig.
De rabbi antwoordde:

'Het is als je in het gezicht van een ander mens kunt kijken
en daarin je zuster of je broeder herkent.

Tot op dat moment is de nacht nog bij ons...".

Lied: openingslied p17
Eerste lezing : Genesis 4, 1-10 Kristien

[1] De mens had gemeenschap met zijn vrouw Eva; zij werd zwanger en bracht Kain ter
wereld, en zij sprak: 'Door de gunst van de HEER heb ik een mannelijk kind
voortgebracht.' [2] Vervolgens baarde zij Abel, zijn broer. Abel werd schaapherder en
Kain landbouwer. [3] Na verloop van tijd bracht Kain een offer aan de HEER van de
vruchten van de grond. [4] Ook Abel bracht een offer, de eerstgeborenen van zijn beste
schapen. De HEER zag genadig neer op Abel en zijn offer, [5] maar op Kain en zijn offer
sloeg Hij geen acht. Een wilde woede greep Kain aan, en zijn gezicht werd grimmig. [6]
De HEER zei tegen Kain: 'Waarom bent u woedend, en waarom staat uw gezicht zo
grimmig? [7] Als u het goede doet, is er opgewektheid; maar doet u het goede niet, dan
loert de zonde als belager aan uw deur, klaar om u te grijpen. Zult u hem de baas
kunnen blijven?' [8] Daarop zei Kain tegen zijn broer Abel: 'Laten we gaan wandelen.'
Buiten viel Kain zijn broer aan en vermoordde hem. [9] De HEER zei tegen Kain: 'Waar is



uw broer Abel?' Hij antwoordde: 'Ik weet het niet. Ben ik dan de hoeder van mijn
broeder?' [10] En Hij zei: 'Wat hebt u gedaan? Hoor, het bloed van uw broer roept uit de
grond naar Mij!

Lied : Lied om partijdigheid P. 10

Tweede lezing : Matteiis 25:35-36 (werken van barmhartigheid) (Kristien)

Dan zal de Mensenzoon tegen de mensen aan zijn rechterkant zeggen: ‘Kom, de nieuwe
wereld is voor jullie. Want mijn Vader heeft het echte geluk voor jullie bestemd. Dat was
al de bedoeling vanaf de schepping. Want toen ik honger had, gaven jullie mij te eten.
Toen ik dorst had, gaven jullie mij te drinken. Toen ik een vreemdeling was, namen jullie
mij in huis. Toen ik naakt was, gaven jullie mij kleren. Toen ik ziek was, zochten jullie mij
op. Toen ik gevangen was, kwamen jullie naar mij toe.” Dan zullen die goede mensen
zeggen: ‘Maar Heer, wanneer is dat gebeurd? Wanneer had u honger en gaven we u te
eten? Wanneer had u dorst en gaven we u te drinken? Wanneer was u een vreemdeling
en namen wij u in huis? Wanneer was u naakt en gaven we u kleren? Wanneer was u ziek
of gevangen, en kwamen wij naar u toe?’ Dan zal de Mensenzoon tegen hen zeggen:
‘Luister goed naar mijn woorden: Elke keer dat jullie iets goeds deden voor één van de
gelovigen die hier naast mij staan, deed je iets goeds voor mij.’

Overdenking (Annie)

De Bijbel belooft ons dat aan allen recht zal worden gedaan. AMNESTY

Maar als je nagaat hoeveel pagina’s in die Bijbel over INTERNATIONAL
“paradijs” en “harmonie” gaan en hoeveel over “rommelige

realiteit” ... Het is nu eenmaal zo dat geweld, onrecht,

onrechtvaardigheid is, was en zal zijn ... en dat de weg naar dat “recht” over vele, vele
hobbelige wegen gaat.

het begint al bij Kain en Abel, het prille begin van de mensheid. Kain, gek van jaloezie,
vermoordt zijn broer. Abel verdwijnt van het toneel, woordeloos en kinderloos. Zijn
bestaan wordt als het ware uitgewist. En aangezien de winnaar de geschiedenis schrijft,
verwacht je dat er van hem geen sprake zal zijn in de kronieken van de mensheid.

Toch gebeurt dat niet!

De Bijbelse rechtvaardigheid belooft ons dat aan allen recht zal worden gedaan ... en dat
begint met hen een naam en een gezicht te geven, dat begint met hen niet te vergeten.
“het bloed van je broer schreeuwt vanuit de aarde” ... Onrecht kan niet worden opzij
gezet, mag niet worden vergeten, niet onbestraft blijven...

Dat is wat een organisatie als Amnesty doet ... aan slachtoffers een naam en een gezicht
geven, niet toestaan dat zij verdwijnen in de plooien van onmenselijke regimes/
structuren, hun geschreeuw hoorbaar maken.

En ja, Kain, je bent je broeders hoeder, onvoorwaardelijk!

Deze wereld heeft nood aan mensen die “hoeder” durven zijn, in het klein, met kleine
daden van goedheid die toch een wereld van verschil kunnen maken.

Anno 2025 is Amnesty International een wereldwijde beweging van méér dan 10 miljoen
mensen in méér dan 150 landen. Onafhankelijk en onpartijdig, tegen vele vormen van
onrecht.

Maar het begon als een mosterdzaadje, met één boze, verontwaardigde man ...

We schrijven 1961.

Peter Benenson, Brits advocaat, leest in de krant over de veroordeling van twee
studenten in Portugal. Portugal is op dat moment een zeer arm land, verscheurd door
koloniale oorlogen en in de greep van dictator Salazar. Twee studenten brengen een



toost uit op de vrijheid en worden daarvoor veroordeeld tot 7 jaar gevangenisstraf!
Benenson vindt dit echt niet kunnen en schrijft een vlammend protest dat op 28 mei
1961 wordt gepubliceerd in The Observer. In zijn artikel roept Benenson op tot actie: tot
vreedzaam protest tegen deze veroordeling maar tevens tegen vele andere
onrechtvaardige gebeurtenissen.

Hoe moet deze actie verlopen? Door massaal brieven te schrijven naar regeringen/
regimes die mensenrechten met de voeten treden.

Dit “appeal for amnesty” wordt overgenomen door kranten wereldwijd. En 6 maanden na
de publicatie ontstaat een permanente beweging en wordt Amnesty International
geboren.

Gewone mensen die protesteren, die hun ongenoegen en hun stem laten horen ... het
was (op die schaal) du jamais vu!

Amnesty International voert campagnes, met de bedoeling te ijveren voor fundamentele
rechten/ vrijheden, ongeacht nationaliteit, geslacht, afkomst, ras, taal, religie ... en om
aan te klagen waar deze rechten/ vrijneden worden ondermijnd of zelfs onbestaande zijn.
De rechten waarover sprake zijn zowel burgerlijk als politiek (leven, vrijheid,
meningsuiting) maar ook sociaal, cultureel, economisch ( deelname aan cultuur, recht op
voedsel, op werk, op onderwijs ...). De Universele Verklaring van de Rechten van de
Mens is daarbij een bron van inspiratie.

Ijveren voor een rechtvaardiger wereld ...

In de loop der jaren is Amnesty geévolueerd.

In de beginjaren ging de aandacht vooral naar gewetensgevangenen, slachtoffers van
politieke verdwijningen, slachtoffers van politieke moorden.

Vanaf de jaren ‘90 kwamen daar mensenrechtenschendingen in de privésfeer bij, o.a.
huiselijk geweld en kwam er ook focus te liggen op seksuele en reproductieve rechten ...
De actiemethode van Amnesty is simpel en daardoor briljant: iedereen kan meedoen! En
dat massale druk effectief werkt is een feit, ook al zullen politici die druk vaak
minachtend wegwuiven.

In 1976 kreeg Amnesty de Erasmusprijs, in 1977 de Nobelprijs voor de Vrede, in 1978 de
Mensenrechtenprijs van de Verenigde Naties.

Er waren, in de loop der jaren, belangrijke acties/ actiemomenten ... ik noem er enkele:

- het eisen van aandacht voor mensenrechten tijdens het WK voetbal in Argentinié
(1978)

- het Tianmenprotest in China (1989)

- rapportering van oorlogsmisdaden in de Syrische burgeroorlog

- rapportering over misdaden bij de Israélische bezetting van de Palestijnse
gebieden (sinds 1967)

Het internationaal secretariaat in Londen onderzoekt info over
mensenrechtenschendingen op basis van getuigenissen van (ex)gevangenen,
familieleden, gezaghebbende instanties, persberichten ...

Amnesty International wil niet gebonden zijn aan enige overheid, politieke partij,
ideologie, godsdienst, economische belangengroep ... dit om verdachtmakingen i.v.m.
belangenverstrengeling tegen te gaan. Zo worden er geen giften of subsidies van een
overheid geaccepteerd. En er zijn ook richtlijnen voor het werven van fondsen.

Maar verdachtmakingenzijn er sowieso:

- 0.a. van Israél dat Amnesty beschuldigde van antisemitisme na hun rapport uit
2022 waarin Amnesty zegt dat de staat Israél aan de Palestijnse bevolking een
“systeem van onderdrukking en overheersing” oplegt dat “voldoet aan de definitie
van apartheid die is vastgelegd in het internationale recht”

- 0.a. de USA onder Bush de Amnesty beschuldigde van partijdigheid i.v.m.
Guantanamo Bay

- 0.a. het Vaticaan dat Amnesty waarschuwde i.v.m. hun abortusstandpunt.
Amnesty reageerde daarop door te stellen dat ze niet ijveren voor een algemeen
recht op abortus maar dat zij er wel ijveren dat abortus niet wettelijk strafbaar zou
zijn en dat abortus moet kunnen na seksueel geweld of als de gezondheid van de
moeder in gevaar is



Amnesty International kan niet overal in het openbaar werken. Onder veel dictaturen
zijn hun activiteiten illegaal. Zo kregen ze bijvoorbeeld nooit toestemmming om in China
of Noord- Korea onderzoek te doen.

Niemand zal ontkennen dat Amnesty succes heeft geboekt en dat er vooruitgang is op
terreinen waarvoor ze zich inzetten: het aantal gewetensgevangenen is gedaald, diverse
mensenrechtenverdragen zijn tot stand gekomen, meer landen hebben de doodstraf
afgeschaft ...

Heel mooi allemaal!

Maar Amnesty is een organisatie van mensen en dus feilbaar ... Na de zelfmoord van
twee medewerkers in Londen liet de organisatie een volledige doorlichting uitvoeren door
een onafhankelijk bureau ... en daaruit bleek dat er vooral in het Secretariaat in Londen
al jaren een toxische werksfeer heerste... er was sprake van pesterijen, vernederingen,
nepotisme ... de secretaris- generaal van Amnesty erkende dat er een probleem was en
beloofde hervormingen door te voeren;

Niet méér dan normaal, want wie anderen op de vingers tikt, moet ook voor eigen deur
durven vegen!

Deze hele affaire is wel een smet op het blazoen van Amnesty maar desalniettemin blijft
deze organisatie een kanarie in de koolmijn ... zeker geen overbodige luxe in deze tijden
waarin “verworven rechten” niet zo vanzelfsprekend blijken te zijn, niet enkel in
dictatoriale regimes maar ook in landen die wij “democratisch” noemen ...

Oog blijven hebben voor wie onrecht wordt aangedaan, slachtoffers niet vergeten, niet
zwijgend toekijken bij machtsmisbruik ... dat is een opdracht voor ieder van ons. Doe wat
je kan, wat binnen je mogelijkheden ligt, probeer een fatsoenlijk mens te zijn in een vaak
onfatsoenlijke wereld. Dat is al moeilijk genoeg ...

Lied: p2 De gedachten zijn vrij

Vrije voorbeden met als accl: Waar mensen elkaar dragen p. 89

Praktische puntjes / namen noemen / mandjes

Via Monique en Guido die mensen leerden kennen op de casa del mundo van de
Dendergroep van Amnesty : De SchrijfMarathon van Amnesty International is de
grootste mensenrechtencampagne ter wereld! Over heel de wereld wordt elk jaar in de
maand december door miljoenen mensen brieven geschreven om mensen die ten
onrechte gevangen zijn vrij te krijgen.

Het Emmaiishuis in Aalst ontvangt graag op 27 december Amnesty
International, Groep Dender om deel te nemen aan de schrijfmarathon.
https://www.emmaushuis.org/activiteiten/schrijfmarathon-amnesty-dender

Jarig :
17 nov Saskia Ketelaar
22 nov Liesbet van Woensel

Overleden:

18 nov 2019 : Hilde De Saedeleer
26 nov 2018 Rik Van Woensel

Tafelgebed 42/ Brood en Beker


https://www.emmaushuis.org/activiteiten/schrijfmarathon-amnesty-dender

Onze Vader : p.82 onderaan

Vredewens en zending: “Hoeders van vrede” (Annie)

God roept ons niet om grootse dingen te doen,
maar om goed te doen —
trouw en met een warm hart.

Leer ons waken waar vrijheid bedreigd wordt,
spreken waar stemmen gesmoord worden,
handelen waar onrecht woekert.

Maak ons tot hoeders van elkaar,
tot broeders en zusters die weigeren weg te kijken.

Moge wij als Kains verloren broeders
elkaar weer vinden,
elkaar hoeden met mildheid en respect.

Moge vrede wonen in ons spreken,
recht in ons handelen,
en liefde in ons samenleven.

De vrede van de Ene
zij met jullie allen.

En wensen we elkaar nu de vrede toe.

Slotlied : Mensen van ooit p. 10

Beeldend : Plaats in het midden van een tafeltje een lichtcirkel van Amnesty kaarsen,
daarrond kaartjes met namen van mensen voor wie Amnesty zich inzet (gevangenen,
activisten: zie hieronder).

Tijdens de viering kunnen mensen één naam nemen, lezen en bij zich houden of in stilte
voorbidden

Uitnodiging om te Schrijven: op een tafel met Amnesty-kaarten of brieven : de
aanwezigen vragen om na de viering iets te schrijven — een echte handeling van
goedheid.

OPROEP tot actie voor wie interesse heeft :

Lieve Croux kan mailings van spoedacties van Amnesty doorsturen, die je dan digitaal
ondertekend met jouw gegevens kan versturen.

Hieronder zijn een aantal cases te vinden van mensen waarvoor Amnesty nu actie vraagt.
Info en voorbeeldbrieven ook te vinden op hun site: https://www.amnesty-
international.be/doe-mee/schrijfacties

Vietnam: activist in slechte gezondheid Israél: stop de uithuiszetting van


https://www.amnesty-international.be/doe-mee/schrijfacties
https://www.amnesty-international.be/doe-mee/schrijfacties

Can Thi Théu liet aan haar familie weten dat ze kampt
met ernstige gezondheidsproblemen. Ze zit al vijf jaar
opgesloten in mensonwaardige omstandigheden.

Iran: trek het doodvonnis van Ahmadreza
Djalali in

De Iraanse autoriteiten moeten de veroordeling en het
doodvonnis van Ahmadreza Djalali vernietigen en hem
onmiddellijk en onvoorwaardelijk vrijlaten.

Colombia: bescherm vissers gemeenschap
Tussen juni en augustus werden 26 vissersfamilies uit
de regio San Silvestre, Barrancabermeja, gedwongen
te vluchten na bedreigingen.

Palestijnse familie

Saleh Diab en zijn familie lopen het risico om
onwettig uit hun huis in het bezette Oost-Jeruzalem
gezet te worden.

Mozambique: onderzoek vergiftiging van

journalist

In maart 2025 ging journalist Selma Inocéncia
Marivate naar Mozambique. Toen ze terugkeerde
begon ze zich ziek te voelen. Uit onderzoek bleek dat
ze hoge concentraties zware metalen in haar bloed
had.

=
1T

Singapore: Zet de doodstraf van Pannir
Selvam Pranthaman om

Het Hof van Beroep van Singapore heeft het laatste
beroep van Pannir Selvam Pranthaman op 5
september 2025 afgewezen.




