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Jebron                                                   2 november 2025, Allerzielen  

“Niemand apart en geen kleuren die minder zijn” 

 

Welkom 

 
Zusters en broeders, “vrede voor jou, hierheen gekomen, zoekend met 

ons om mens te zijn”. Met vandaag Marc Colpaert als onze gast en onze 
gids. Marc, dankjewel om hier bij ons te zijn. Welkom, in het bijzonder wie 

deze morgen aansluit bij onze tweewekelijkse vieringen. 
 

 
Lied pag. 65  ‘Vrede voor jou… niemand te veel, niemand te weinig’  

 

Gisteren Allerheiligen, vandaag Allerzielen. Eerst de heiligen, nadien alle 
gestorvenen. Of zoals we elke keer horen in het eucharistisch gebed: 

“Geef wijsheid en kracht aan paus Leo, aan onze bisschop Lode, en aan 
allen die Gij als herders in uw Kerk hebt aangesteld. Gedenk in uw 

goedheid ook degenen die een bijzondere plaats innemen in ons hart en 
vergeet niet hen, die door de dood van ons zijn heengegaan.”  Eerst de 

top, dan de basis. Tussen haakjes, heeft er iemand enig idee hoeveel 
heiligen er ongeveer zijn? Er zouden naar schatting rond de 5.000 heiligen 

en zaligen zijn in de rooms-katholieke Kerk. Het exacte aantal is 
onduidelijk door het gebrek aan centrale registratie in de vroege eeuwen 

van het christendom. Paus Johannes-Paulus II was tot voor kort de 
recordhouder. Hij heeft zomaar eventjes 482 personen heilig verklaard, 

méér dan het totale aantal heiligverklaringen in de 600 jaar daarvoor. Tot 
Paus Franciscus de 800 martelaren van Otranto heilig verklaarde. Zij 

werden in de Zuid-Italiaanse stad Otranto onthoofd door Turkse 

veroveraars omdat zij weigerden hun christelijke geloof af te zweren en 
moslim te worden. 

 
“Allerheiligen, er hangt een triomfantelijke stemming over dat feest. Maar 

de stemming van de doorsnee mens is absoluut niet zo feestelijk. We 
denken aan wie blijft leven in ons hart omdat je er zoveel van kreeg: 

goedheid, tederheid, begrip, vergeving, dienstbaarheid. We denken aan 
de doden die voor ons heilig waren. Misschien moeten we één letter 

veranderen en spreken over ‘allen heiligen’ want zit niet in ieder mens iets 
goed, iets heilig?” 
 

 

Bezinning 
 

Lanza del Vasto schreef een krachtig gedicht over wie voor hem heilig is 
en verbindt dit met staande blijven, “met je recht houden en glimlachen”, 

ook in moeilijke omstandigheden. 
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In het uur van slecht humeur 
als in het uur van goede luim, 

in aanwezigheid van hen die je bevallen 

zowel als van hen die je afstoten, 
hou je recht en glimlach. 

 
Als je je goed voelt of in verlegenheid, 

in armoede of in weelde, 
bij ziekte of gezondheid, 

hou je recht en glimlach. 
        

Te midden van hen die overhaastig zijn, 
van hen die zich druk maken om niets 

of tegen elkaar opbotsen,  
hou je recht en glimlach. 

 
Te midden van hen die met de ellebogen werken, 

van hen die de handen strekken om te grijpen, 

of kruipen en schipperen, 
hou je recht en glimlach. 

 
Te midden van hen die redetwisten 

en van hen die elkaar uitschelden, 
van hen die de vuisten ballen, 

van hen die de wapens opnemen, 
Hou je recht en glimlach. 

 
Op de dag van woede en verwarring, 

wanneer alles wankelt en brandt, 
en jij alleen, rechtop in volle paniek, 

hou je recht en glimlach. 
 

Voor de hardnekkige rechtvaardigen, 

de rechters met hun moordende deugden, 
de gewichtigen die zich uitsloven,  

hou je recht en glimlach. 
 

Wordt je de loftrompet gestoken, 
spuwt men je in het gezicht, 

hou je recht en glimlach. 
 

Thuis bij je geliefden, 
hou je recht en glimlach. 

Voor je welbeminde, 
hou je recht en glimlach. 

 
Bij spel en dans, 

hou je recht en glimlach. 
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Bij waken en vasten,  
hou je recht en glimlach. 

 

Alleen in de grote stilte, 
hou je recht en glimlach. 

 
Op de drempel van de grote reis, 

zelfs al schreien je ogen, 
hou je recht en glimlach. 

 
Ik verzeker jullie, 

wie dit te allen tijde doen kan, 
zowel bij ontij als bij mooi weer: 

rechtgeaardheid en welwillendheid bewaren 
jegens en tegen allen in-  

dat is een heilige, 
een kind voor de eeuwigheid. 

 

Luisterlied  ‘Laat niet verloren gaan’ 
 

Met Allerheiligen en Allerzielen willen mensen meer dan ooit niemand 
vergeten, “geen naam, geen ogenblik, niet de schoonheid die ons 

vervulde, niet de lach van weleer, niet de tranen van nu, niet de leegte, 
niet de vragen, niet het stemloos verdriet…” Een lied van Kris Gelaude, 

Arnout Malfliet en het koor van de parochie Filosofenfontein in Heverlee. 
 

Laat niet verloren gaan. Geen naam. Geen ogenblik. (Refrein) 
 

Laat niet verloren gaan. 
Niet het werken en zwoegen, 

niet een ster aan de hemel, 
niet het zaad in de aarde, 

niet het lied in het hart van de mens. 

 
Niet de droom, niet de hunker. 

Niet de schoonheid die ons vervulde. 
Niet de lach van weleer, 

niet de tranen van nu. 
 

Niet de voetstap van de geliefde,  
niet het vuur, niet de glans, 

niet de trouw, niet de leegte. 
Niet de vragen, de stilte nadien. 

 
Niet de moed ondanks alles. 

Niet het vruchteloos hopen. 
Niet het lichaam gebroken. 

Niet het stemloos verdriet. 
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Niet het licht in de ogen. 
Niet het land van belofte. 

Niet de adem van leven. 

Niet de kracht van de ziel. 
 

 
Evangelie  1 Kor. 12 

 
Er zijn verschillende gaven, maar slechts één Geest. Er zijn vele vormen 

van dienstverlening, maar slechts één Heer. Er zijn allerlei soorten werk, 
maar er is slechts één God, die alles in allen tot stand brengt. Maar aan 

ieder van ons wordt de openbaring van de Geest meegedeeld tot welzijn 
van allen. (…) Het menselijke lichaam vormt met zijn vele ledematen één 

geheel; alle ledematen maken tezamen één lichaam uit. (…) Het oog kan 
niet tot de hand zeggen: “ik heb je niet nodig”, en evenmin het hoofd tot 

de voeten: “ik heb je niet nodig”. Nog sterker, juist die delen van het 
lichaam die het zwakst schijnen te zijn, zijn onmisbaar. (…) God heeft het 

lichaam zo samengesteld, dat Hij aan het mindere méér eer gaf, opdat er 

in het lichaam geen verdeeldheid zou zijn en de ledematen eendrachtig 
voor elkaar zouden zorgen. Wanneer één lid lijdt, delen alle ledematen in 

het lijden; wordt één lid geëerd, delen alle in de vreugde. 
 

 
‘Kanselpreek’ door Marc Colpaert 

 

Vandaag staan we stil bij de werking en de ervaringen van CIMIC, het 

Centrum voor Intercultureel Management en Internationale 

Communicatie. Opgericht in 1993 als postgraduaat. In 2020 studeerden 

de laatste studenten af aan de Thomas Morehogeschool. Enthousiaste en 

gedreven experts, docenten en studenten verzamelden zich in een nieuwe 

vzw om de vinger aan de pols te houden. Marc Colpaert is één van hen, 

meer zelfs, hij was stichtend lid, docent en schrijver.  

 
 
Aan ‘de tafel van Gert’ is er gezegd dat we niet alarmistisch mogen zijn. Het klimaat gaat ons niet de 
das omdoen. (aldus Bill Gates.) 
Naar aanleiding van de Nederlandse verkiezingen werd op NPO 1 gemeld dat mensen gekozen 
hebben voor een positief (rechts) verhaal. (Rob Jetten) 
Volgens  ‘Ongehoord nieuws’ (NL.) moeten we met z’n allen rechts worden en weg van het ‘linkse 
globalistische’ denken. Je mag in de politiek ook niet saai en intellectualistisch zijn. (Geen 
Timmermans)  
In de context van de bijeenkomst in de Werfkapel:  
Was de Joodse Jezus alarmistisch? Hoe klonk zijn ‘positief verhaal’ en voor wie? Was hij saai? Had hij 
een visie? Was het romeinse globalisme van toen links of totalitair? 
Allemaal interessante vragen waarop ik nu niet inga. Dat zou huiswerk kunnen zijn, en voer voor een 
‘eu-angelische’ politieke boodschap. 
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Ik denk dat we dat huiswerk sinds 1993 met CIMIC gedaan hebben. De vraag stellen: wat is de 
toestand van de mensen en het land waarin ze wonen? Wereldwijd. Wat er dan aan het licht komt 
mag en moet je vertellen, neerschrijven, documenteren, filmen, aanklagen, want je kunt niet 
anders. Daaruit moet je dan distilleren wat jou – zoals Levinas zegt – te doen staat. (Doe het zolang 
je mag, zolang je kan). 
Maar. Wie dat doet, moet van goede huize zijn. Wat niet betekent welstellend, maar wel 
evenwichtig, in balans, gesterkt vanbinnen… wat dan weer niet wil zeggen goed gevoed.  
‘Vanbinnen’ betekende voor ons: zoeken welke spiritualiteit past, maken dat de mens niet ten onder 
gaat in de chaos van sociale media, complottheorieën en likes, en zelf herbronnen… 
 
Ik heb hier in Jebron geleerd wat lech lecha betekent. Het is Hebreeuws, en voor Jonathan Sacks zijn 
er vier dimensies van die lech lecha. 
Het kan inhouden: 

1.  ‘Vertrek’, ‘Ga voor jezelf op reis, en verlaat  ‘je land, geboorteplaats, ouderlijk huis... 
‘ Er staat niet bij : en maak er een TV soap van.  (Vandaar CIMIC stage in het 
‘buitenland’… dat heel dicht bij ken zijn.) 

2. ‘Ga met jezelf’: breid de invloed uit over veel landen, ga met jouw opvattingen, 
bezieling, manier van leven, geloof en verbindt. Toets je manier van leven.  
Ballingschap is dan geen straf maar een noodzaak.  

3. ‘Ga naar jezelf’: een mystieke betekenis: een reis naar het diepste van je ziel. Met de 
woorden van rabbi Zoesja: ‘Er zal in de hemel niet gevraagd worden: waarom was jij 
niet Mozes. Er zal gevraagd worden : waarom was jij niet Zoesja?’ Onderneem een 
lange reis om te ontdekken wie je eigenlijk bent. 

4. ‘Ga alleen’. ‘Slechts iemand die bereid is om alleen, enkelvoudig en uniek te zijn, kan 
de God vereren die alleen, enkelvoudig en uniek is. Alleen iemand die in staat is om 
de natuurlijke bronnen (grond, huis, familie) van zijn identiteit achter zich te laten, 
kan God ontmoeten die boven en buiten de natuur staat. Een reis naar het 
onbekende is een van de grootst mogelijke uitingen van vrijheid. God dien je in 
vrijheid omwille van de vrijheid.’ (Sacks) 

Lech lecha wil zeggen : laat alles achter wat een mens voorspelbaar, onvrij en begrensd maakt. ‘Ga 
alleen’. Een kind van Abraham zijn betekent de moed hebben om anders te zijn, de afgoden van het 
moment te tarten. 
Jonathan Sacks: 
‘In een tijd van polytheïsme ging het erom het heelal te zien als het voortbrengsel van één 
scheppende wil – en daarom samenhangend en zinvol. In een tijd van slavernij betekende het de 
weigering om in naam van God de status quo te accepteren, maar die toestand in naam van God uit 
te dagen.  
Toen macht werd aanbeden, moest er een samenleving worden opgebouwd die zich bekommerde 
om de machteloze, de weduwe, de wees en de vreemdeling.  
Gedurende de eeuwen waarin de grote massa wegzonk in onwetendheid, moest de opvoeding in 
ere worden gehouden als sleutel tot de menselijke waardigheid en moesten scholen worden 
gesticht opdat iedereen zou kunnen lezen en schrijven.  
Toen oorlog de norm was voor mannelijkheid moest er geijverd worden voor vrede. In tijden van 
radicaal individualisme, zoals nu, is het belangrijk te beseffen dat we niet zijn wat we bezitten, maar 
wat we delen; niet wat we kopen, maar wat we geven.     
Er is iets dat boven begeerte en verlangen uitstijgt, namelijk de oproep die tot ons komt van buiten 
onszelf en die ons oproept een bijdrage te leveren aan de wereld, zoals dat bij Abraham het geval 
was.’  
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In CIMIC hebben we per jaar nooit meer dan 30 deelnemende studenten gehad. Min of meer op de 
maat van de studenten hebben we zes items uitgewerkt. 1) Wat is ‘inter’? 2) Wat is cultuur? 3) Wat 
is dialoog (en geen monoloog?) 4) Hoe werkt het intergenerationele door? 5) Hoe belangrijk is het 
inter-levensbeschouwelijke? 6) Wat noemen we ‘symbolisch’? 
Na 27 jaar volhouden was dat te weinig lucratief en schafte de hogeschool de opleiding op maat af 
(net op het moment toen het meest nodig was.) Maar de zaadjes zijn gepland, het gen heeft zich 
ondergronds verspreid, als een rizoom. Ongeveer duizend oud-studenten gingen aan de slag in 
eigen milieu en professie. Evenzoveel mensen werden benaderd via consultancy.  
 
We zenden nu maandelijks een nieuwsbrief uit en organiseren  ontmoetingsbijeenkomsten. We zijn 
dus geen opleiding meer, maar een vzw. Maar we voelen ons vrij, en houden de vinger aan de pols. 
We pelgrimeren, geïnspireerd door die andere joodse giganten en filosofen Buber en Levinas.  
Liefde voor de wijsheid (filo-sofie, amour de la sagesse) draait Levinas om in wijsheid van de liefde 
(sagesse de l’amour).  
Elk systeem - een politiek systeem, een godsdienstig systeem, een bedrijfssysteem, zelfs een 
familiesysteem - kan totalitair worden, d.w.z. een systeem waar ‘ander-dan-zelf’ geen plaats krijgt. 
En verder beklemtoonde Levinas: de mens valt niet samen met zijn ‘zijn’ (De mens is ‘autrement qu’ 
être’, plus est en lui). 
Het zijn van de mens is gemarkeerd door de Andere – niet als een noodzaak, maar als een 
geraaktheid en een sensibiliteit voor de Ander. De radicaal andere is de conditie en de essentie van 
het ik. De mens die wil overleven is reeds gemarkeerd in zijn intimiteit door ‘anders dan zijn’, nog 
vóór dat het actieve ik zich de Andere zou kunnen of willen aantrekken…’ Het zelf is een broos vat en 
draagt de schat reeds in zich dat het/de andere is. Levinas is in zijn queeste naar de/het Andere, 
teruggekeerd om het (westerse) Zelf, het subject, opnieuw te definiëren. 
 Minder homo homini lupus (Hobbes), meer ‘gebroken door goedheid’. 
In de diepte van het subject is er een capaciteit, een trefbaarheid die hij ‘responsabilité’ 
(verantwoordelijkheid) noemt, met de klemtoon op ‘bilité’, op de mogelijkheid. Ik ben zo gemaakt 
dat de andere reeds als lot aan mij is toevertrouwd. Het gaat over een soort ethische bestemming, 
waardoor de natuurlijke goedheid van de mens weer opduikt.  
Ik ben een ambivalent wezen. Enerzijds strevend en afgrenzend, anderzijds sluimert er in mijn zijn 
iets anders. Ik draag in mij ‘het andere dan het zijn’. Er is een voorafgaande goedheid (la bonté 
préalable qui me signifie), die mij tekent, betekent…die mij op het spoor van de ander zet.  
We moeten dat gedenken; de anderen die ons zijn voorgegaan gedenken, d.w.z. herinneren. Want 
herinneren is verlossing, vergeten ballingschap.  
Dat gaat heel breed: Wat vergeten we? Wat herinneren we niet?  Natuur, de kosmos, God, de mens 
en zijn namen…bevinden zich in ballingschap.  
 
Het is een eenzame weg die we samen gaan, zoals de Zuid-Afrikaanse dichter en predikant Totius (J. 
D. Du Toit; 1877 – 1953)  het verwoordt:  
 
Veldeensaamheid 
 
Ek drink die ew’ge stiltes in 
waar niks die vrede om my verstoor, 
waar ek die wereld kwyt is en 
myself in eind’loosheid verloor. 
 
Ook in die verte is niks wat roer, 
die vee lê in die velde neer. 
My voet het ongemerk gaan staan, 
en my gedagtes dink nie meer. 
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Ek kyk my in die vertes weg; 
wat in my eng was, word nou wyd, 
wat swaar was, lig… Is dit, my siel, 
geen oomblik uit die ewigheid? 

 

 

 
Lied pag. 17  

 
“Hier wordt het land gezocht waar wij gelijken zijn. Niemand apart en 

geen kleuren die minder zijn.” 

 
 

Tafelgebed  
 

“Hier staat een tafel waaraan ons wordt voorgedaan, hoe wij genezen van 
heersen en misverstaan”. We bidden samen een gebed van Sjafique 

Keshavjee uit India. 
 

 
Jij die oneindig bent en verheven boven alles, 

als een Vader doe je het licht ontstaan,  
als een moeder wieg je het heelal. 

Jij die oneindig bent en in alles verborgen,  
je Vuur vernietigt onze arrogantie, 

je Bron laaft onze hoop. 

Bevrijder van de vernederden, 
Jij bent de troost van hen die niet bemind worden. 

 
Dat de volkeren meer Jood worden! 

Door jou te loven, door de andere te erkennen. 
 

Dat de volkeren meer christen worden! 
Door de zalving van de liefde, door het offer van een leven. 

 
Dat de volkeren meer moslim worden! 

Door zich te onderwerpen aan Jou en aan het recht. 
 

Dat de volkeren meer bahaï worden! 
Door een eenheid in liefde en verscheidenheid. 

 

Dat de volkeren meer hindoe worden! 
Door de eerbied voor elk leven en de openheid voor andere wegen. 

 
Dat de volkeren meer boeddhist worden! 

Door het ontwaken van het bewustzijn en de bevrijding uit het lijden. 
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Dat de volkeren meer taoïst worden! 
Door de harmonie te verwelkomen en de ongedurigheid te weren. 

 

Dat de volkeren meer menselijk worden! 
Door de vijandschap te keren en de gastvrijheid te bevorderen. 

 
Genezing van de verscheurden, 

Jij bent de samenhang van de beminden. 
Jij die oneindig bent en in alles verborgen, 

je Glimlach tovert onze doodsstrijd om tot een zucht, 
je Tederheid zalft ons gekwetst zijn. 

Jij die oneindig bent en verheven boven alles, 
je Bescheidenheid verandert onze stugheid in zachtmoedigheid, 

en je Mysterie maakt ons fluisteren tot een gebed. 
 

 
Brood en wijn delen 

 

Vrije voorbeden met ‘Zo ge komt’ als acclamatie pag. 47 
 

Onzevader pag. 83 
 

Vredeswens 


