Zondag 19 oktober om 10u30 in de Werfkapel
VLUCHTELINGENWERK VLAANDEREN en ORBIT. Met grote aandacht
voor de waarden van intercultureel en interreligieus samenleven.

Viering 19 oktober
DE KLEINE GOEDHEID EN SOMS OOK IETS MEER
ALS HEFBOMEN IN ONS SAMENLEVEN.

Lied: Openingslied, p. 17

Ignace
Welkom en inleiding

Welkom, zinzoekers in deze chaotische wereld.

Een wereld waar - naar mijn gevoel — steeds minder aandacht komt voor
solidariteit, verbondenheid en trouw.

Een wereld die overstelpt wordt door oppervlakkige sociale media, waar vooral
onze kinderen en jongeren zo overmoedig tiktokken dat er geern haan naar
kraait. Er wordt hen een totaal andere samenleving voorgespiegeld, een
samenleving waar mensenrechten steeds meer op de achtergropnd geschoven
worden. Wij kunnen nog een tijdje doorgaan.

En toch...

Toch zien we overal ook mensen die opkomen voor de anderen. Niet altijd door
met een Trumpiaanse grote mond de aandacht op te eisen, maar door effectief
de hand te reiken aan wie het nodig heeft.

Daarom zullen we vandaag aandacht schenken aan een organisatie die zich
engageert voor de vluchtelingen hier in Vlaanderen.

Maar we zullen een verrassende Bijbelse omweg maken.

Plaatsen we ons daarom in deze viering onder de hoede van de Ene, Vader,
Zoon en Geest.




Hilde
Openingsgebed

Gij stem in de stilte van eeuwen,
die roept sinds het begin,

opdat geen mens onaangesproken,
doelloos door het leven gaat,

maar zich in zacht vertrouwen
naar u toe durft wenden,

houd diep in ons dat roepen aan.

Gij zijt het toch

Die naamgenoten zoekt.

Zij die het vuur bewaren.

Zij die naar wegen zoeken.

Zij die met woorden van genade
De ander tegemoet gaan.

Zij die weer samenbrengen,

alles wat menselijk is,

maar nog verstrooid

en hunkerend naar eenheid.

Drijf uw verlangen in ons hart,
dat het ons eigen wordt

En wij in deze wereld

teken zijn van kracht en inspiratie.
Begeesterd door het beeld van de mens Jezus.

Kris Gelaude

Ignace
Een Bijbels verhaal

(ik vertel het verhaal van Jona)

Lied: Er is een steen verlegd, p. 22



Duiding

Eerlijk gezegd, ik vind dit een prachtig verhaal. Je kunt er vele kanten mee
uit, men kan er dubbele en driedubbele lagen in ontdekken.
Ik ben niet van plan een grote exegese aan de dag te leggen om het verhaal van
Jona te begrijpen. Ik wil wil zoeken wat mij hier en nu aanspreekt in dit verhaal.
Dit verhaal komt voor in de drie monotheistische godsdiensten: in de
Joodse Bijbel, de christelijke Bijbel en in de Koran. Met andere woorden: het is
een universeel verhaal. Niemand twijfelt er aan dat het verhaal niet teruggaat
op een historische gebeurtenis, alhoewel de naam Jona wél vermeld wordt in
2 Koningen 14,25.

Jona is een “kleine profeet”. Niet alleen omdat het verhaal zeer kort is,
slechts vier heel korte hoofdstukjes. Hij kan “klein” genoemd worden, omdat hij
vlucht van zijn roeping, omdat hij schrik heeft van God, omdat hij uiteindelijk
geen grote woorden vindt. Hij spreekt niet zoals de “grote” profeten Jesaja,
Jeremia en de anderen. Hij is écht een doorsnee mens. Als hij op de berg zit
onder zijn ricinusboompje verwacht hij het spektakel, dat God de stad zal
verwoesten. Hij is er kwaad en verdrietig om. Hij is toch maar een kleine
profeet.

Zijn opdracht is eenvoudig: “Ga aan de mensen van Ninive zeggen dat ze
zich niet mogen misdragen. Dat ze aandacht moeten geven aan elkaar, dat ze
anderen niet moeten gebruiken om zelf hogerop te komen. Kortom, dat ze
moeten leven in rechtvaardigheid, liefde, eenvoud, solidariteit...

Voil3, wij zijn gekomen aan het punt dat ik wil maken: De grootheid van
de mens en de maatschappij ligt niet alleen in grote betogingen, in forse
uitspraken, in grenzenloze beloftes, in de macht van het getal, in de kracht van
de kanonnen. Allicht zullen al deze elementen wel eens nodig kunnen zijn.

Maar de grootheid van een mens ligt vaak ook in de gewone oproep: een
mens te zijn voor een andere mens. Het is als het ware de kern van de
boodschap van Jezus. Deze taal is de taal van het evangelie. En ja, we moeten
ons blijvend inzetten voor het grote verhaal, maar evenzeer, en misschien nog
meer in het kleine gebaar.

Daarom mogen we vandaag aandacht besteden aan de ontwikkelingen in
onze maatschappij, waar het echt om draait. Eén van die bewegingen is het
“Vluchtelingenwerk Vlaanderen”.



Op 9 oktober was er deze aankondiging:

Eerste opvang van een gezin in de Begijnhofkerk: "Geen kinderen op
straat. Punt."

In de Begijnhofkerk in Brussel heeft deze week voor het eerst opvang
gevonden voor een gezin dat door het nieuwe Belgische asielbeleid op straat
dreigde te belanden. Het gaat om Karimi, zijn vrouw en hun twee jonge
kinderen uit Afghanistan. Door de recente beslissing van de federale overheid
krijgen mensen met een M-status — gezinnen die wachten op gezinshereniging
— geen recht meer op opvang. De solidariteitsactie “House of Compassion” wil
hier niet aan voorbijgaan en opent de deuren van de Begijnhofkerk voor deze
gezinnen.

Daniel Alliét, samen met de betrokken organisaties, roept de overheid met
klem op om deze gezinnen niet langer in de kou te laten staan. "We vragen met
aandrang om gezinnen met kinderen opnieuw recht te geven op opvang,
ongeacht hun verblijfsstatus,” klinkt het. Aan het publiek wordt gevraagd om
solidair te zijn, steun te betuigen en druk uit te oefenen op beleidsmakers.
Samen kunnen we ervoor zorgen dat geen enkel kind in Belgié op straat hoeft te
slapen.

De opvang in de Begijnhofkerk is een noodoplossing, geen structureel
antwoord. Maar het is wel een krachtig signaal: mensenrechten mogen niet
zomaar overboord worden gegooid. "Geen kind op straat. Punt."

Zoals Jona in Ninive de bevolking én de koning opriep tot liefde en
rechtvaardigheid voor alle inwoners, zo worden wij én onze overheid
aangespoord door het Vluchtelingenwerk Vlaanderen om meer solidair te zijn
met de vluchtelingen.

Het moge zo zijn.

Lied: ik heb een steen verlegd in een rivier op aarde




Hilde
Een geloofsbelijdenis

Ik geloof in het Woord

Ik geloof in de kleine daad voor het grote verzet.

Ik geloof in de kracht van aanwezigheid.

Ik geloof in naamgenoten van liefde en solidariteit

Ik geloof in de bewaarders van het vuur

Ik geloof in de zoekers naar wegen van menselijkheid

Ik geloof in de hunkeraars naar échte vrede en eenheid
Ik geloof in de kracht en de inspiratie en de begeestering
van de mens Jezus.

Lied: Tekenen van hoop, p. 16
Ignace
Mededelingen
Vrije voorbeden
Acclamatie: Ubi caritas, p. 85
We herinneren ons de overledenen van de maand oktober:
Roger Callebaut, 2019
Rik De Brauw, 2003
Geert Limpens, 2015
Als inleiding op het tafelgebed zingen wij:
Lied: Gestorven graan, p. 8

Tafelgebed 1

Onze Vader, Moeder, Mensenvriend, p. 84



Hilde
Bezinningsmoment

Bij wijze van bezinning een verhaal om toch échte aandacht te blijven hebben
voor de dingen en de mensen rondom ons. Het gaat over een dominee, want
priesters mogen niet trouwen.

De dominee van een deftige parochie had zijn portier de opdracht gegeven de
gelovigen na de dienst een hand te geven. Maar zijn vrouw vond dat hij dat
beter zelf kon doen.

“Zou je het niet schandelijk vinden” zei ze “als je na zovele jaar je eigen
parochianen nog niet zou kennen?”

De volgende zondag vatte de dominee post bij de kerkdeur. De eerste die naar
uiten kam, was een vrouw in mantelpak, klaarblijkelijk een nieuwkomer.

“Hoe maakt u het” vroeg de dominee terwijl hij haar een hand gaf. “lk ben blij u
hier te zien”

“Bedankt” zei de vrouw, lichtjes uit haar evenwicht.

“Ik hoop dat u nog eens terugkomt. Een nieuw gezicht doet ons altijd plezier.”
“Jawel” zei de vrouw. Ze leek nu toch van haar stuk gebracht.

“Ik geef u mijn adres” drong de dominee aan, “mijn vrouw en ik willen graag
een afspraak met u maken.”

“Nu gaat u toch wat te ver, dominee,” zei de vrouw ten slotte, “ik ben uw
kokkin”



Ignace

Slotgebed

Gezegende,

uw woord, uw licht, uw eindeloos ontfermen,

hebt Gij van meet af aan gebogen
naar wie klein en ongeacht zijn.

Zij zijn het aangezicht geworden
waarmee Gij ons aankijkt.
Ontvouw in ons

de aandacht

en het onvermoeibare mededogen,
voor de armen in deze tijd
indachtig dat Gij hebt gevraagd
“Waar is uw broeder?”

Beitel die vraag in onze ziel.

Herstel eens en voorgoed het inzicht
dat er geen hogere bestemming is
dan mens te worden,

verbonden en gerechtig,

als die ene,

weergaloze mens,

Jezus.

Lied: Wij krijgen weer woord, p. 9

Kris Gelaude



