
JEBRON – LITURGIE 

Viering van Goede Vrijdag - 18 april 2025 

Vogeltje vlieg de bergen in, want… 

Wie de weg van de gerechtigheid gaat zal het geweten hebben. 

 

Welkomwoord – Lezing van Psalm 11 

Bij DE ENE berg ik mij. 
 
Wat zeggen jullie mij dan: 
"Vlieg de bergen in, vogeltje, 
want die boosdoeners daar  
spannen hun boog, 
leggen hun pijl klaar aan de pees 
om in het donker te schieten 
op die rechtuit van hart is. 
Als de fundamenten worden gesloopt, 
wat kan dan de waarachtige bewerken?" 
 
HIJ in zijn heilige woning 
HIJ op zijn troon in de hemel 
 

Zijn ogen schouwen 
Zijn ogen toetsen de kinderen van Adam. 
HIJ de waarachtige toetst, 
de boosdoener,  
zijn ziel haat de liefhebber van 
gewelddadigheid: 
vurige sintels regent hij op de boosdoeners, 
zwavel en vuur, verzengende winden, 
dat is de beker die zij moeten drinken. 
 
Want HIJ een waarachtige bemint 
waarachtigheid, 
wie recht-toe-recht-aan is zal zien Zijn 
aangezicht. 

 

 

Lied: Gelukkig de mens (Liedboek p. 67) 

Een overweging bij Psalm 11 

Lied: Wie als déze God wil leven (Liedboek p. 45) 

 

Fragmenten uit het lijdensverhaal van Jezus (naar Johannes) 
Deel 1  

Moment van stilte en lied: Troostvogel (Liedboek p. 72 – de eerste drie strofen) 

Deel 2 

Moment van stilte en lied: Troostvogel (Liedboek p. 72 – de laatste drie strofen) 

Afsluiting van het lijdensverhaal met de woorden van Psalm 88 (Uit Vijftig Psalmen vrij) 

Lied: Hoelang zal het duren? (Liedboek p. 60) 

 

Voorbeden 
We zingen als acclamatie telkens een strofe van het lied: Hier wordt het land gezocht 

(Liedboek p. 17) 

Dit lied nodigt ons uit om waar te maken wat we samen zingen 

Hier wordt het land gezocht waar wij gelijken zijn, 

niemand apart en geen kleuren die minder zijn. 

 

 



Halthouden bij het kruis van Jezus en van hen voor wie we in de voorbeden 

hebben genoemd.  

We nodigen de aanwezigen uit om op een briefje te antwoorden op de vraag: 

Waar vind ik kracht, medestanders, energie om niet in te gaan op de  

misschien wel goed bedoelde of vaak ook sarcastisch klinkende vraag om als een vogeltje 

de bergen in te vluchten? 

Bij de kruisverering wordt het briefje neergelegd in een schaal met de briefjes naast net 

kruis. We nemen deze schaal met de briefjes mee in de viering van Pasen. 

 

Tafelgebed en delen van het brood 
 

We kiezen bewust  Tafelgebed22 (Klok stilgezet).  

Na het Tafelgebed delen we het brood van verbondenheid, als voedsel voor onderweg. 

Lied: Lied van de honderdman (Liedboek p. 66) 

 

Uitgeleide en voorafnamen op de Paasviering van morgen: ‘Hoop’ (door Vaclav Havel) 


