
 
 Jebron zondag 23 juni 2024 

Slotviering van het voorbije werkjaar: 
 

Wij zochten naar GESTALTEN VAN VREDE 
om ons heen en waar ook ter wereld. 

 
 

Welkom en inleiding (Paul leest) 
      
Aan ieder van jullie welkom in deze slotviering van het voorbije werkjaar. 
Ook als sluiten we een liturgisch werkjaar af waarin we zochten naar “Gestalten van Vrede”,  
dit wil niet zeggen dat we deze zoektocht niet verder zullen en moeten zetten... 
Blijven zoeken naar vrede in de vele gestalten is een verblijdende noodzaak: 
naar vrede met ons zelf en met onze naaste geliefden; 
naar vrede met de mensheid die nooit perfect zal zijn; 
naar vrede tussen groepen mensen die soms elkaar het licht in de ogen niet gunnen; 
naar vrede voor mensen die letterlijk hongeren naar voedsel en ook hongeren naar gerechtigheid. 
Tenslotte ook naar vrede met de ENE, die we mogen aanspreken als de Bewogen Nabije en die wij 
erkennen als onze God,  die we aanspreken met Moeder en Vader, met Zoon en Broeder  en met de 
zusterlijke vrouwelijk Geest, die in staat is om mensen van vrede te baren, steeds weer opnieuw. 
Amen. 
 
Openingslied: ‘Hier wordt een land gezocht waar wij gelijken zijn. (Liedboek p. 17) 
 

In onze samenleving gebeurt van alles aan positiviteit en negativiteit:   
Luisteren we dan eerst naar een gedicht van Elisabeth Lucie Baeten: ( ‘Er is geen wij versus zij’ ) dat zij 
bracht op de 5 mei bijeenkomst in Antwerpen voor meer menselijkheid. 
 

https://www.demorgen.be/video/productie/er-is-geen-wij-versus-zij-elisabeth-lucie-baeten-441867 
Indien het filmpje niet getoond kan worden, hier de tekst:  
 
een strandwandeling 
koffie met vrienden 
nog juist twee Cornetto's in uw diepvriezer vinden 
 
verse lakens op bed 
het geluid van de zee 
voorzichtig een applaus starten en iedereen doet mee 
 
een warme douche 
zon op uw gezicht 
ge fietst 's avonds naar huis en het is nog licht 
 
tranen van ontroering 
een compliment krijgen 
niks moeten doen behalve liggen, staren, zwijgen 
 
regen op uw planten 
een kleurrijk schilderij 
iemand die zegt: u hier zien maakt mij blij 

 
een strijkkwartet 
de lokale quiz winnen  
voor het onweer net op tijd binnen 

https://www.demorgen.be/video/productie/er-is-geen-wij-versus-zij-elisabeth-lucie-baeten-441867


 
vertrekken op reis 
na die reis thuiskomen 
een vriendin die alles wil weten over uw dromen 
 
een lijst van fijne dingen 
mensen die verhalen vertellen 
juist genoeg ontvangst om uw mama te kunnen bellen 
 
iets onmiddellijk juist raden  
samen vers koken 
uw gedachten kunnen afmaken ononderbroken 
 
een verrassingsfeestje krijgen  
een handgeschreven kaart  
een wei zien met daarin een galopperend paard 
 
picknicken in 't park  
met al uw vrienden bijeen  
weten wie De Mol is vanaf aflevering één 
 
uw trein nog net halen  
de 10 miles uitlopen  
na jarenlang sparen uw droomauto kopen 
 
knuffels van uw kind  
cocktails op de kaart 
buiten ijskoud en binnen een haard 
 
favoriet lied op de radio  
uw crush eindelijk kussen  
twee paaltjes op de weg maar ge kunt er juist tussen 
 
blote voeten in de zee  
de zon op uw huid  
een vogel die uw favoriete deuntje fluit 
 
's avonds uw lichten dimmen  
een goeie mandarijn  
met uw vrienden nog als laatste in het restaurant zijn 
 
een mooi boeket krijgen  
plek op een goeie school  
met uw gezin thuis kunnen zijn en niet op de dool 

 
blote voeten op zacht tapijt 
vrienden die onverwacht aanwaaien  
met de vlag van een land in genocide mogen zwaaien 
 
perfecte eetkamerstoelen  
iemand schat u tien jaar jonger  
uw kinderen die niet moeten sterven van honger 
 
er direct door in eerste zit  
mogen terugkomen na een auditie  
protesteren tegen oorlog zonder aanval door politie 
uw droomhuis kopen  
een rit zonder stopborden  
buiten kunnen zonder gebombardeerd te worden 



 
Japanse kerselaars in bloei 
kamer met zeezicht  
kunnen zien welke kant wél de kant is van het licht 
 
nu in de zetel  
dan op café  
nu eens alleen zijn  
dan weer met twee  
nu samen spelen 
dan genieten van rust  
nu live concerten  
dan reis naar de kust  
nu in uw tuin werken  
dan eens barbecue  
nu lange trektocht  
dan chillen want moe  
nu keigoei glas wijn  
dan weer verse thee  
nu met vrienden rond tafel  
of toch weer met twee 
 
Nu in uw land kunnen blijven 
dan op de vlucht 
nu bang voor uw kinderen 
dan witte fosfor in de lucht 
nu leger overal 
dan bom op uw thuis 
nu een school ontploft 
dan een ziekenhuis 
nu elke dag geweld 
dan politici en geld 
nu please, stop met vechten 
dan fuck mensenrechten 
nu mensen op straat 
nu iedereen kwaad 
 
niemand is meer of beter  
er is geen zij versus wij  
er is geen menselijkheid  
tot iedereen veilig is en vrij 

 
Schriftlezing : uit de brief van Paulus aan de messiaanse gemeente van Filippi  
(Paul leest de inleiding op de schriftlezing) 
 
We zullen een fragment beluisteren uit de brief van Paulus aan de mensen van zijn geliefde 
messiaanse gemeenschap van Filippi.  
Deze gemeenschap bestond hoofdzakelijk uit mensen die niet uit het jodendom kwamen, maar uit ‘de 
volkeren’.  
Paulus roept hen op om in de lijn van Jezus Messias op een creatieve wijze trouw te blijven aan de 
bevrijdende wegen van de Thora. 
We luisteren naar ongemeen sterke woorden uit het 2de hoofdstuk (vertaling PDW). 
 
(Luc leest) 
Als we in verbondenheid en eenheid willen blijven met Jezus Messias, 
dan worden we opgeroepen 



om elkaar steeds te blijven bemoedigen in liefde en solidariteit, 
om een gemeenschap van geest uit te stralen, 
om steeds bewogen te blijven vanuit barmhartigheid. 
Als jullie deze wegen blijven gaan, 
dan word ik vervuld van een intense vreugde. 
Want in het gaan van deze wegen, wordt duidelijk dat jullie op hetzelfde zinnen 
en vasthouden aan de liefde, 
niet gedreven door twistzucht of ijdele eer, 
maar bereid zijn om in ootmoed en nederigheid de ander altijd hoger te achten dan uzelf, 
en niet steeds de eigen belangen te behartigen, 
maar op de eerste plaats ook die van anderen! 
Laat die gezindheid in u zijn die ook in de Messias Jezus was, 
die zoals alle mensen op aarde kwam en beeld van God was, 
maar die in alles ernaar streefde 
om ook deze God radicaal en zonder compromissen uit te beelden. 
Zo heeft hij zichzelf ontledigd 
door de gestalte van een slaaf en dienstknecht aan te nemen, 
gelijk geworden aan de minsten der mensen. 
Daartoe heeft hij zichzelf vernederd, 
En is hij gehoorzaam geworden tot in de dood, de dood aan een kruis. 
En juist daarom heeft de ENE, die Bewogen Nabije hem verhoogd 
en hem de NAAM gegeven die is boven alle namen, 
opdat in de naam van Jezus alle knie zich zal buigen 
en alle tong zal belijden: 
De ENE is de Heer, 
En Jezus, wiens naam betekent “de ENE BEVRIJDT”. 
Hem noemen wij Messias, tot glorie van God de Vader van allen. 
     
Lied:  Deze wereld omgekeerd  (Liedboek p. 74)  
 
Wij noemen de namen (Kristien leest telkens de namen) 
 
Dan gaan we nu over naar het deel van deze slotviering waar we traditiegetrouw de namen noemen 
van hen voor wie dit een speciaal jaar is geweest: namen van mensen van wie we afscheid hebben 
moeten nemen, namen van wie een engagement aangingen ten opzichte van elkaar, namen van de 
nieuwe geborenen in onze gemeenschap, ... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Als eerste de namen van hen die gestorven zijn:   
 



Luc Van Durme, echtgenoot van Ili en vader van Sara en Izaak, onze geliefde bondgenoot en vriend,  
overleden op 30 januari 24.  
Paul Van Holsbeeck,  20 maart 24 (vader van Filip, de vriend van Fran ) 
Jan Rottiers,  20 augustus 23  (vader van Luc Rottiers) 
 
En speciaal om Luc te gedenken, die zo hield van de joods-rabbijnse tradities. Beluisteren we een 
Joods gebed:   (Erik leest) 
 

In het opgaan van de zon en in haar dalen 
gedenken wij hen. 
 
In het spelen van de wind en de kilte van de winter 
gedenken wij hen. 
 
In het openspringen van de knoppen en in de wedergeboorte van de lente 
gedenken wij hen. 
 
In het azuur van de lucht en in de warmte van de zomer 
gedenken wij hen. 
 
In het ruisen van de bomen en in de schoonheid van de herfst 
gedenken wij hen. 
 
Wanneer wij vermoeid zijn en behoefte hebben aan sterkte 
gedenken wij hen. 
 
Wanneer wij verlaten zijn en ziek van hart 
gedenken wij hen. 
 
Wanneer wij vreugde voelen die we willen delen 
gedenken wij hen. 
 
Zolang wij leven, zullen ook zij leven. 
Want zij zijn nu een stuk van onszelf, als wij hen gedenken. 
 
Amen. 
 
Lied:  Een mens te zijn op aarde (Liedboek p. 64)  
 
Als tweede noemen wij de namen van mensen die ervoor kozen als partners door het leven te gaan. 
 
Dit jaar was speciaal voor Sarah (de dochter van Kristien en Peter) die sinds januari het 
ouderlijke nest heeft verlaten en is gaan samenwonen met  Jonas Tombeur.  

 
Ook recent zijn Frouke De Witte (kleindochter van Paul en Annemie) en Ian Van Lierde    

gaan samenwonen in Gent.  
 

 
Tekst : Behoed de liefde van de geliefden   (Inge leest) 
 
God, behoed de liefde van de geliefden. 
Gij die weet hoe broos en bijna niets twee mensen zijn, 



en dat hun hart onrustig is en onbestendig als het weer; 
Gij die hen toegekeerd hebt naar elkaar, 
opdat zij niet meer half zijn, onbestemd en onvervuld, 
leer hen verstaan het dodelijk geheim dat liefde lijden is, 
dat geven leven doet. 
Geef hen de tijd elkaar te kennen en te troosten, 
blaas hun hartstocht aan, 
maak hen geduldig en oneindig lief, 
dat zij de nacht doorkomen met elkaar. 
 
Lied: Uit vuur en ijzer (Liedboek p 44) 
 
Tenslotte noemen we ook de namen van de nieuwgeborenen in onze kring:  
 
Toni Van Durme (6 september 2023), dochter van Isaak Van Durme en Brenda Kestemont en 
kleindochter van Luc en Ili.  
 
Helder Bevernaege  (6 /10 /23) , kleinzoontje van Erik en Inge, zoontje van Marjoleine en Michiel; 
achterkleinkind van Stani en Renilde.  
 
Op 12 maart werd Berthe (Hemelsoet) geboren, dochter van Tina Callebaut (dochter Joost) en Jelle 

Hemelsoet, achterkleindochter van Pia en Roger. 

En op 12 april Silas Meirsschaut van zoon Jonas (zoon Reine Callebaut) en Lize, achterkleinzoon van Pia 

en Roger. 

 
Effetta gebed  (Annie en Luc lezen alternerend elk een deeltje) 
 
Ga dan open, kleine handen,  
meer en meer  
voel het natte gras, de boomschors, het vilt,  
de huid van een grotemensengezicht 
 
ga meer en meer open 
niet krampachtig vasthoudend aan het weinige dat een mens kan bezitten  
niet grijpgraag,  
maar gul en gastvrij  
ga open als de hand van een zaaier op vruchtbare grond  
als de hand gereikt aan een drenkeling  
een verzoenende handdruk  
een streling van een geliefde 
 
Ga dan open, kleine ogen,  
meer en meer  
leer maar aan de grote mensen hoe ze moeten kijken:  
onbevangen, zonder angst voor morgen,  
met pretlichtjes,... 
 
Ga meer en meer open 
en word dankbare ogen die Gods schepping zien  
zie ook de harde onrechtvaardigheid achter de façade van de mooie praatjes  



zie ook de zachte kwetsbaarheid achter de façade van schijnbaar boosaardige mensen word meer en 
meer de ogen van een kind 
 
Ga dan open, kleine mond,  
meer en meer  
alvorens je de taal van de grote mensen leert,  
leer eerst dat het leven schreeuw, gezang en schaterlach is. 
 
Ga meer en meer open 
laat elk woord, ook vaak het alledaagse, het nietszeggende  
laat elk woord, ook soms het harde, het oordelende 
laat elk woord, ook soms het harde, het oordelende laat elk woord, ook soms het ontmoedigde, het 
verdrietige  
laat elk woord een verklaring van liefde zijn. 
 
Ga dan open, kleine oren,  
meer en meer  
ontdek in het soms oorverdovende lawaai van deze wereld,  
het lied van de krekel, het gefluit van de voorbijganger, het getokkel van de gitaar, gefluisterde 
liefdeswoorden.  
Ga meer en meer open luister naar het veelstemmige lied van het leven  
luister ook naar het gevloek en het geschrei 
en hoor de vraag 
heb je me lief? 
 
Ga dan open, kleine voeten,  
ga dan de open wereld in, verder en verder  
leer lopen op het mos, de kiezels, door het bergriviertje en het warme zand  
leer de wegen van de mensen kennen  
ga verder en verder de open wereld in  
herken de voetsporen van wie je zijn voorgegaan  
laat je leiden door de wijsheid  
en door de wind van belofte die naar je toewaait.  
Ga op weg wanneer je daartoe geroepen wordt  
kom thuis wanneer je daartoe wordt uitgenodigd 
 
Ga dan open, kleine mens,  
word een kind van God,  
meer en meer. 
 

(Pieter De Witte) 
 
Lied: Ik was daar (Liedboek p.  28) 
 
Tafelgebed (T 40) 
Delen van Brood en Wijn   
Onze Vader  
 
Praktische punten en collecte 
Vakantievieringen op zondagen telkens om 10.30 uur in de Werfkapel:     
                  7 juli - 21 juli - 4 augustus - 18 augustus   
 



Slottekst en  zegen    (Inge leest) 
 

Einde van een werkjaar. De vakantie staat voor de deur.  
Tijd om je koffers te pakken en nieuwe horizonten te verkennen misschien?  
 
We wensen jullie… 
een koffer vol positiviteit  
    om het goede om je heen te kunnen opmerken 
een koffer vol wijsheid ook,  
    om juiste beslissingen te nemen. 
Een koffer vol moed 
    om door te zetten als het moeilijk wordt 
een koffer vol creativiteit 
    om kleur te geven aan alles en iedereen in je leven 
een koffer vol empathie 
    om je tochtgenoten beter te begrijpen en waarderen 
een koffer vol tijd 
  voor de dingen die er écht toe doen. 
  
En wensen we elkaar dan nu ook een vredevolle vakantie toe. 
 
Slotlied:  We krijgen/kregen  (Liedboek p. 9) 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
      


